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Old Republic 


Bir evrenin ilk RPG'si 


14 URU: Ages Beyond Miyst 


İyi okuyun, her an sözlüye kaldırabiliriz 


16 Lords of EverGvest 


Online evreni kırpıp RTS yaparsan ne olur? 


18 Secret Weapons Over Normandy 


Almanların koca tanklarından korkmayın! 
Perşembenin laneti 


"Perşembeleri sevmem" demişti Oğuz Atay karakter- 


20 Discinles Ii: Rise of the Eives 


Elflerin tarihi, Disciples genişleme paketi 


lerinden biri. Bu, onun aklıma takılıp kalacak yüzlerce 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 garın a cümlesinden biriydi sadece ve öyle de oldu, takıldı A Fallout 3 çıkacak mı? G Perimeter 


: kaldı. O zamandan beri Perşembe'lere hep temkinli 
İşte o tartışmalı soru... Muhabirimiz Hele bir dedikleri kadar iyi çıkmasın... 5 
Iberia İstanbul'dan bildiriyor in s yaklaştım, hep bir aksilik bekledim haftanın bu "hiç 


> 


Ş DRIV3R geliyor sevmem" gününden. Derken ProGamer çıkıp geldi, "her 


Yeni moda yarış oyunlarının öncüsü, 


çü delil yökudü çikiyor hafta Perşembe günleri çıkar" ibareli bir dergi... 


Onca zamandır içimde yer etmiş "Perşembe lanetlidir" takıntısına karşı bir terapi gibi işe yaradı bu durum, ıslah oldum, Perşembe'leri sever gibi oldum, hadi itiraf edeyim, sevdim. Aradan geçen 20 haftada en azından bu takıntıyla ProGamer arasında bir bağ kurmamak i konusunda ve Perşembe günlerinin dergiye bir zarar vermeyeceğine ikna oldum. Ama bugün, (ki derginin piyasaya çıkmasından tam bir hafta öncesine denk 


geliyor), yani bir Perşembe gününde, yani derginin son 


94 Broken Sword 3: 20 4 Tale in ihe Desert VE aki a ei 
A Köne KR e) halini baskı için teslim etmemiz gereken tarihte nihayet Bu da bitiyor. Bakalım haftaya hangi oyunu Evetse, bu oyunu da seveceksiniz ProGamer da payına düşen Perşembe lanetiyle tanıştı. 
çozuyoruz... 


Haftalık bir derginin tüm bilgilerinin kayıtlı olduğu bilgisayarın, çökmek için derginin teslim gününü seçmesi buşka hangi kelimeyle açıklanabilir ki? 

Şimdi moral bozukluğunun etkisi altında, sızlanıp dert yanılabilecek çok şey var. Ama hiçbiri çekici değil. Şu anda güzel olan, bu büyük aksiliğe rağmen derginin zamanında (her zamanki saatlerde, sabuha ve kuş seslerine ve bu kez hafif hafif yağan kara karşı, Perşembe'ye karşın) bitecek olması. Biz yine de bu haf- 


tanın içeriğindeki muhtemel yanlışlar için peşinen 


e affınıza sığınıyoruz... 
Dönüyor, dönüyor, dönüyor... 
Her gününüz ve Perşembeleriniz güzel geçsin. 
23 hile Kodları 
Kötü niyetli ellerde korkunç bir silaha dönüşebilir 
39 iiekiup Serpil Ulutürk 


Artık tam 2 sayfa. Resimsiz falan hem de... 
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Fallout d, mümkün mü? 


Geçen hafta Black İsle'ın kapatıldığını yazmıştık, şimdi de esas soruyu araştırıyoruz... 


iliyorsunuz, Interplay geçen hafta Black Isle'ı kapatma kararını açıkladığında tüm oyuncuların ilk aklına gelen soru, bir umut bekledikleri Fallout 3'e ne olacağıydı. Gerçi şimdiye kadar bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı ama Fallout 2'den sonra oyun- 8 
cular büyük bir ilgi ile serinin devamını beklemeye başlamıştı (bir çeşit kendi kendine gelin-güvey olma hadisesi). Bu zaman içerisinde 14 Degress East fir- 


masınca tasarlanıp piyasaya sürülen Fallout Tactics hiçbirimiz için pek de tatmin edici değildi. Yapımcılardan ses çıkmayınca Fallout 3 oyuncular arasında sessizce konuşulmaya başladı ve kısa süre sonra da Black Isle tarafından Van Buren projesi duyuruldu. Van Buren hakkında pek bir bilgi verilmemişti, hatta yeni bir Fallout olduğu bile kesinlik taşımıyordu. Interplay ise hiçbir şekilde açıklama yapmıyordu. 
Açıklananlar sadece oyunun üç boyutlu olacağı gibi küçük bilgilerdi.Fakat bu bile oyuncuların iştahının iyice kabarmasına yetti. 

Bu bekleyiş belki de yıllarca sürecekti ama birden ne olduysa oldu ve Interplay, Black Isle'ı kapatma kararı aldı. Fakat Black Isle daha kapatılmamışken bile çok önemli bir kayıp vermişti. 21 Kasım tarihinde Van Buren projesinin başında bulunan kişi istifa etti. Tüm bu olumsuz gelişmelerin işaret ettiği tek bir nokta vardı ama serinin hayranları yılmadı; Petition Online'da Black Isle'ın tekrar toparlanması ve Fallout 3'ün 


SİN a ge LAM ir iy İNN yapımına devam edilmesi için imza kampanyası başlattı. 


Geçtiğimiz günlerde tekrar şaşırtıcı bir gelişme oldu ve Black Isle yapımcısı tarafından Fallout'un ekran görüntüleri ortaya konuldu. Elbette dış ve iç mekanları gösteren bu görüntülerin gerçekliği de kesin değildi ve yeni bir tartışma yaratmaktan başka işe yaramadı. Interplay, hala konuşmamakta kararlıydı. 

Tüm bu gelişmeler ışığında... Sonuç? 
Yeni bir Fallout'un çıkma olasılığı nedir? 
Üzülerek buna pek iyimser olmayan bir cevap vermek zorundayız. İlk olarak Fallout 3 resmi olarak duyurulmadı. Bu yönde herhangi bir kıpırtı da göremiyoruz. 
En büyük etkenlerden biri de oyunun isim haklarının hala Interplay'de olması ve fakat firmanın bilgisayar oyunlarından vazgeçip tamamen konsola yönelmesi. 
Firmanın konsol için çıkartacağı oyunların arasında Fallout ismini taşıyan oyunlar var ama bunun bizim Fallout'la pek bir ilgisi olacağını sanmıyoruz. 


Dünyanın sekizinci harikası 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Bekliyoruz... 


Yine, burada, aynı otobüs durağın- da... Üstelik bu kez kar da yağıyor, ayakkabılarım su geçiriyor. Hangi oyundu şu beklediğim? Adını bile hatırlamıyorum. Artık galiba sadece beklemek için burdayım. 


Alias 
Aksiyon .. 


Forever Worlds 
Adventure 

8ih Wonder of ihe World Strateji 

Lula 3D 

Adveture 


EverGuest |l 
MMORPG 


Sniper Elite 


Chicago 1930 
Strateji... 


Unreal Tournament 2004 


Legacy of Kain: Defiance Aksiyon 
Singles 


Simulasyon 13 Şubat 


IL -2 Sturmovik: Ace 


Simulasyon 13 Şubat 


Gangland 
Strateji 14 Şubat 
Spelis of Gold 

20 Şubat 
MARCHI: Offworld Recon 

20 Şubat 
IL -2 Siurmovik: Ace Simulasyon 


Midnight Nowhere 
Adventure 


13 Şubat 


20 Şubat 


Sacred 
20 Şubat 


Neighbours from Hell 2 
Strateji 20 Şubat 


Davulun, ORİUĞR 


Serinin üçüncü Mİ ilgili son detaylar 


eflections Interactive'in adrenalin soslu leziz sürüş serisi Driver'ın çıksa da yesek dediğimiz üçüncü bölümüyle ilgili nihayet birileri konuşmaya karar verdi. Reflections'dan Martin Edmondson'ın geçen hafta yaptığı açıklamalara göre DRIV3R'da yer alan araçların fizik ve dinamikleri aşağı yukarı tamamlanmış durumda. Ekip şu anda oyundaki görevleri ve arabasız bölümleri hazırlamakla meşgul. Yapım aşaması şimdiden üç yılı geçen DRIV3R'ın kullandığı fizik motoru, daha önce PS2 oyunu Stuntman'de kullanılanın geliştirilmiş hali. 
Oyunda kullanılabilecek 70 civarında araç (bot, motosiklet, kamyonet gibi alternatif araçlar da dahil buna) bulunuyor. 
Ayrıca kafanıza göre kasasını takıp çıkarabildiğiniz kamyonlar, 18 tekerlekli canavar 


düdüklü TIRlar da oyunu renklendirecek. 

Hikayenin kendisine gelince... 
DRIV3R'da her yol var. Eğer kovalayan taraf olmak istiyorsanız bir araba hırsızı çetesini yola getirmeye çalışan iki ortaktan Tanner'ı oynuyorsunuz. Ama isterseniz "survival" modda polislerden kaçan bir suçluyu, "take a ride" modunda hikayeden bağımsız şehiriçi yarışlarına katılan bir hız delisini de oynayabilirsiniz. 

Yapımcılara göre, önceki Driver'lara göre en önemli fark, hem oynanışta hem de grafiklerde göreceğimiz gerçekçilik. 


DRIV3R kaçınılmaz olarak şimdiden GTA; 


Vice City ile kıyaslanmaya başladı bile (nitekim oyundaki 4 şehirden biri Miami) 


ama Edmondson "bizim esin kaynağımız başka oyunlardan ziyade filmler" diyor. The Driver, Bullitt, French Connection gibi filmlerden izler taşıyacağı söylenen DRIV3R, baharda Xbox ve PS2'ye, daha sonra da PC'ye çıkacak. 


Çizgilerle Silent Hi CR 


Bayinizden ısrarla isteyin... 


üm zamanların en etkileyici ve 

psikolojik derinliği olan oyun 

senaryoları Silent Hill serisine aittir desek diğerlerine haksızlık etmiş olmayız herhalde. Böyle bir 


serinin sadece oyunlarla sınırlı kalmayıp sinema filmi, roman gibi birtakım uyarlamalarının da ortaya çıkması bizi şaşırımayacaktı. Ama duyduk ki, ikisi de değil, Silent Hill çizgi roman oluyormuş. 
IDW Publishing ve Konami'nin yaptığı işbirliğine göre New York Times'ın çok satan yazarlarından Scott Ciencin (Forgotten Realms yazarlarındandır kendisi) tarafından yazılan yeni hikayeyi Ben Templesmith çiziyor. 
Gerçi kapaktaki Silent Hill ibaresi çizgiromanı edinmek için yeterli bir sebep ama heyecan verici bir diğer ayrıntı, kapak çizimini Ashley Wood'un (bkz. 
yandaki resim) yapacak olması. Bu durum, Silent Hill'e yabancı bile olsa, çizgiroman seven herkesin Silent Hill: Dying Inside No. 1'i bir şekilde ele geçirmesini gerekli kılıyor. 32 sayfalık 
ilk bölüm Şubat ayında çıkacak ve 4 
doların altında bir fiyatı olacak (3.99 
mu?). Hele bir çıksın, biz size haber veririz nasıl alınabileceğini. 
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Evrenin her noktasında harita açmaya gelişi bir kaşif SEE doğru mu? 
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nsanların hem iyi hem kötü olabilen yanlarından birisi meraktır. Dış dünyalar, yabancı gezegenler, uzay, metafizik gibi konulara pek çok kişinin merakı vardır. Genelde düşünce aynıdır, yeni bir dünya, yeni canlılar, yeni dostlar. 
Böylesi meraklarınız genellikle onaylanır, taktir görür ama unutmamak gerekir ki büyüklerimiz sürekli bizlere yabancılarla konuşmamamızı tembih eder. 


Gelecekten bir masal Günümüzden yüzyıllar sonra, uzak bir gelecekte, insan ırkı inanılmaz bir şekilde ilerlemiştir. Teknoloji bugünden bakıldığında anlaşılamayacak kadar gelişmiştir. İnsanoğlu yaşadığı boyut dışında pek çok başka boyutun da olduğunu keşfeder. Dünyada yaşayan bir çeşit dindar kesim ise yeryüzünü terk etmiştir. Sebep ise biraz klasiktir, yaşanacak yeni bir dünya arayışı. Bu dindar topluluk pek çok boyut ve dolayısıyla pek çok gezegen 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Tahmin sınırlarımızı. aşan, acayip bir teknolojinin kullanıldığı Saidi geçiyor Perimeter. O yüzden resme bakıp ne desek yalan olur. 


dolaşır. Fakat ne çare, bütün bu uzun seyahatler hüsran ile sonuçlanır. İnsanoğlunun en büyük korkuları, çocuk hikayelerindeki yaratıklar ve mistik güçler bu boyutlarda kol gezmektedir. Bu boyutlardaki yaratıklar ise dünyaya gitmeyi başarırlar. Böylece dünya üzerinde savaş başlar. Giden dindarlardan bir grup araştırmaya devam eder, iddia ettiklerine göre aradıkları şeye çok yaklaşmışlardır. Bir diğer grup ise buna uymaz ve kendi gezegenlerine dönmeye çalışır. 
Böylece iki grup birbirinden 


ayrılır ve ayrı ayrı maceralarına devam ederler. 

Perimeter ilginç bir konuya sahip olmasına rağmen, oynanışı ile eski stratejilerden bir şeyler taşıdığını belli ediyor. 
Oyuncular üç farklı ırktan birisini seçip diğer bölgeleri kontrol etmeye çalışacaklar. 
Daha önce Dune serisinde kullanılan sistemin neredeyse aynısı. Harita üzerinde saldırı yapılacak yer seçiliyor ve buna göre harekete geçiliyor. Tabii diğer ırkların da saldırma ihtimali bulunmakta. Oyundaki strateji haritasının Total War serisindeki gibi detaylı olmasını beklemeyin, hayal kırıklığına uğrarsınız. Daha çok gerçek zamanlı strateji öğesini içerdiği için Perimeter oynarken zamanın büyük bir kısmı haritalarda birim üretip düşmanları yok ederek geçecek. 

Oyun içinde her oyuncunun kendi sınırları olacak ve bu sınırları genişletmeye çalışacaklar. Kafamızda Civilization benzeri bir şeyler canlanıyor ama, du bakalım... Bu sistemde 


oyunculara bazı zorunluluklar da getirilmiş. Sınırların dışına herhangi bir birim kurulamayacak. Bunun yerine sınır genişletmek için belirli birimler kullanılacak. Bunlar, henüz kimse tarafından sahiplenilmemiş toprakları düzleştirerek ya da kazarak kullanılabilir hale getirecek. Bu işlem iki aşamada gerçekleşecek. Öncelikle kamyonlar ve kazıcı araçlar ile toprak kazılacak. Daha sonra öğütücü denilen bir araç ile bu topraklar işlenecek. Böylece yapıma hazır topraklar sınırlara dahil edilecek. 

Her strateji oyununda olduğu gibi Perimeter'ın da temelini güç oluşturuyor. Ele geçirilen her toprak parçası çekirdek tesislerin kurulması için yeterli. Bu çekirdek tesisler sayesinde oyuncular keşiş üretme olanağına sahip olacaklar. Bu keşişler özel olarak yetiştirilmiş ve belirli güçlere sahip birimler. Diğer birimlerle kıyaslandığında çok zayıf olacaklar ve rahatlıkla yok edilebilecekler ama ele geçirilen 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Gelecekte güç tanımının “enerji” sözcüğü üzerinden yapılacağını bildiğimize göre, şimdiden birkaç tane baraj falan satın alsak? 


toprakların etrafına güç kalkanı oluşturabilme özellikleri sayesinde oldukça önemli bir yerleri var. Oyunun tamamına yayılmış dengenin iyi bir işareti olarak yorumlayabiliriz keşişleri. 
Yapımcılar oyunculara ölümsüz olduklarını hissettirmeye çalışmışlar. Perimeter bu açıdan diğer stratejilerden biraz ayrılıyor. İlk olarak oyuncuların kafasında "madem yok edilemeyen bir kalkanımız var, zevki neresinde?" gibi bir soru oluşmasına neden olabilir. Fakat kalkanın yok edilemez olması her şey demek değil. Düşmanlar bu kalkandan içeri giremedikleri gibi içeridekiler de dışarı çıkamayacak. Yani toprakları büyütmek, kaynak toplamak ve bina yapmak için kalkanı kaldırmak gerekecek. Kısacası kalkanlar kullanılırken bütün bina ve ünitelerinizin güçleri kısıtlanmış olacak. Ayrıca oyuncular yüksek teknolojiyi kullanarak çok güçlü bombalar yapabilecekler. Bu güçlü bombalar sayesinde sadece kalkan yok edilmekle kalmayacak, oyuncu oyunu kazanmış sayılacak. Bir nevi Wonder olacak kısaca. 
Oyunda üç adet ırk olduğunu daha önce söylemiştim. Her ırkın saldırı ve kalkan 


kapalı olduğu zaman savunma için üretebildiği birimler bulunmakta. Her ırkın yapabileceği üç adet bina bulunacak ve her bina sadece bir adet birim çıkartabilme özelliğine sahip. Bu birimler atış gücüne sahip ve yavaş olan asker, hızlı ve düşük zırha ve güce sahip olan subay, yüksek zırha sahip ve her şeyi tamir edebilen teknisyenden oluşmakta. Az gibi görünüyor fakat bu durum aynı zamanda oyunun can alıcı noktalarından biri. Çünkü eldeki birimleri birleştirerek yeni birimler üretme gibi bir şansınız var. 
Örneğin, asker ve teknisyen birimlerinin belirli özelliklerini birleştirip, ortaya çıkan modelin altına bir de cip verirseniz zırhlı ve güçlü bir cip üretmiş oluyorsunuz. Tabii ki bu bir cip olmak zorunda değil. Tank, uçan bir ünite veya hiçbir aracı olmayan biri... Bu kadarı bile gözümüzü boyamaya yeterdi ama Perimeter'da bir de "takım oluşturma" özelliği olacak. Birimler, türleri ne olursa olsun bir grup altında toplanabilecek. Böylece oyuncuların rahat bir şekilde strateji geliştirmeleri sağlanacak. 

Üç ırktan farklı olarak birçok da yaratık göreceğiz oyunda. Diğer boyutlara özgü 


olan bu yaratıklar da üslere saldırabilecek. Fakat herhangi bir yapılanmaları ya da üsleri bulunmayacak. 


Çekirdeğe dokunmak tehlikeli ve yasaktır Üniteleri birleştirme düşüncesi Perimeter'da oyuncular arasındaki dengeyi bozacak gibi görünüyor fakat yapılan yeni birimlerin güçlü özelliklerine karşın mutlaka zayıf oldukları bir yanları da bulunmakta. 
Böylece oyuncuların eşit güçte olmaları sağlanmış. 
Perimeter'da tek bir tane kaynak bulunacak, o da sınırlar. 
Sınırlar büyüdükçe çekirdek binalar daha fazla enerji üretebilecekler. Çekirdek binaların enerjileri sınırlanmış olacak. 


Fakat bu sınırlama çekirdek binalara yapılacak eklentiler sayesinde büyütülebilecek. 

Perimeter'ın oldukça başarılı bir grafik motoru bulunmakta. 
Marvelous Terramorf adındaki bu motor, Vangers'ın motorun- dan geliştirilmiş. Modeller yaklaşık olarak 300 bin poligondan oluşmakta. Parlak ışıklar ve gölgeler oldukça güzel bir şekilde oyuna yansıtılmış. Buna rağmen yapımcılar oyunun rahatça bütün sistemlerde çalışması için uğraş verdiklerini belirtiyorlar. 
Tabii bütün sistemler dedik diye oyunun aşırı derecede düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda çalışacağını zannetmeyin. Yeni yılın tüm iddialı oyunları gibi Perimeter da sisteminize burun kıvırabilir. 

Grafik motorunun dışında her şeyin gerçekçi bir şekilde hareket etmesini sağlayacak bir fizik motoru da oynanışa renk katmak üzere oyundaki yerini almış. Bu motor sayesinde harita üzerindeki her yer kazılıp değiştirilebilecek. 

Perimeter ilginç bir yapıya sahip. Tasarımcılar klasik strateji oyunlarında bulunan öğelere pek çok yenilik ekleyerek farklı tarzda bir oyun yaratmaya çalışıyorlar. Bıraktığı ilk izlenim oldukça zevkli bir oyun olacağı yönünde. Ne kadar başarılı olacaklarını bekleyip göreceğiz. 
2004'ün ilkbaharında boyutlar arası yolculuğa hazır olun ve hazırlığınızı şimdiden yapın. 
Kimbilir, belki kaybolursunuz. 

M. İberia Aydın 


Mi İf ül Mi ht ire ag di. 


— 


Kireçlenmeye karşı Kesin çözüm! 


Sayın tam otomatik çamaşır makinası sahipleri; bilgisayarınızın CD sürücüsünü düzenli olarak (her yıkamada) ProGamer CD'siyle çalıştırmazsanız makinanızın rezistansı bozulur, direnci düşer, keyfi kaçar. 
Maki-na-nız uz-zun ya-şar CD'ylee! 


Temple of Elemental Evil Advanced Dungeons and 
Dragons serisinin yeni kurallarını kullanan ilk oyun olma özelliğine sahip olan Temple of Elemental Evil'ın gecikmiş demosu nihayet karşımızda. 
Eğer sıra bazlı RPG oyunlarını seviyor ve masaüstü FRP dünyasına ilgi duyuyorsanız ToEE çok beğeneceğiniz bir oyun. Aynı zamanda yardım menüsünden yeni kurallar hakkında bilgi alma şansına da sahipsiniz. 


Joan of Arc 


Luc Besson'un filmini çektiği efsanevi Joan of Arc, şimdi de oyun olarak karşımızda. Filmi gerçekten etkileyiciydi, bakalım oyunu da bu güzel hikayeyi aynı başarıyla yansıtabilecek mi? Oyun 3rd person aksiyon tadında ve grafikleri gayet hoş. Denemenizi tavsiye ederiz. 
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araç 


ScreenShots 


Tortuga: Pirates of the 
New World 


16. ve 17. yüzyıllar arasında geçen bir denizcilik oyunu. 
Korsanlarla savaş, dev gemi filoları, güzel grafikler... Daha ne? Demoda İspanya ile birkaç göreve gidebiliyoruz. 


Arcadrome 


Yeni nesil bir shoot'em up. 
Kristalleri etraftaki yaratıklara dokunmadan ve ölmeden toplamaya çalışıyorsunuz. 


Starscape 

Küçük bir uzay gemisi ve madencilik... Uzay geminiz ile etraftaki meteorları patlatıp içlerinden çıkan madenleri ana geminize taşıyın. Gerisi kendiliğinden gelecek zaten... 


Akalla Exe Lock o 
Speech Center e 
Siyle XP S 
Viahyperion 4in| 


Colin MeRae Racing 4 

Cyber Groove 

Spartan 

The Movies 

Tribes: Vengeance 

White Day 

Ghost Recon 

Airblade 

Star Wars: Galactic Battlegrounds Twisted Metal Black Online 


Perimeter 


Videoda real-time strateji oyunlarında yeni bir dönem başlayacağına dair güçlü işaretler var. Çok ilginç bir görüntü sistemine sahip olan Perimeter, 3 boyutlu dünyayı bize elinden geldiğince iyi şekilde yansıtmaya çalışmış. 
Bakalım başarılı olabilecek mi? 


Castle Strike 


Çıkış tarihi belli olmayan bu real-time strateji oyunu videoda izleyeceğiniz gibi çok geniş bir kale yapımına sahip. Onun dışında biraz Age of Empires'ı anımsatan oyun, grafik açısından da çok iyi bir yerde. Yeni nesil RTS'lerde gördüğümüz yakın zoom yeteneği Castle strike'da da unutulmamış. 


Ayzom 

Devasa online oyunların çığ gibi döküldüğü bir dönemde Ryzom da bu payına düşeni almaya çalışan bir oyun. Diğer online RPG'lerden pek farkı olup olmadığını henüz kestiremiyoruz ama yapımcılar oyunda diğer online RPG'lerden çok daha farklı bir büyü ve silah sistemi olduğunu iddia ediyor. 


RAKAMLARIN DİLİ 


100 -85: Kolay kolay her 
syuna kısmet olmayacak bir mertebe. Hele de 90 ve üstü suan almışsa, hiç vakit kaybetmeden edinin. 


84 - 70: Tüm oyun dünyası 
çapında olmasa da kendi 
#örü içinde klasikler arasına girecek kadar iyi. 


69 - 30: Belki çok kötü 
değil, hatta bu türü sevenler gönül rahatlığıyla vaktini ayırabilir. Ama yıllarca unutamayacağınız bir deneyim olmayacak. 


49 - 30: vasatın altında 
kalan oyunlar. Yapacak hiçbir şeyiniz yoksa başına geçip biraz vakit öldürebilirsiniz. 
Ama bu sürenin uzunluğu konusunda hiçbir garanti 


vermiyoruz. 


29 « Ö: ismini duyduğumuz 
anda koşarak uzaklaştığımız oyunlar. Bu sayfalarda inceenmelerinin tek gerekçesi sizi korkunç bir hata yapmaktan korumak olabilir. 


41 5 e a 
of the Republic 


Ah, son anda... 


u hafta kararlıydık, derginin konsol sayfaları da olacaktı. Hatta o kadar emindik ki 

öyle olacağından, bu sayfa için bir başka yazı hazırlamıştım. Adeta bir kahramanlık 

destanıydı... Ama hep söylenildiği gibi; atalarımız boş konuşmamışlar (ya da o boş 

konuştukları anları da kaydedip geveze algılanmak istememişler), demişler ki “dereyi görmeden paçaları sıvama...” Sebepler çok önemli değil ama sonuç olarak konsol oyunları hakkında yazacaklarımızı bir hafta daha erteledik. Hevesimiz kursağımızda kaldı, önümüzdeki haftaya kadar da orada kalacak. 

Neyse ki PC oyunları açısından yine verimli bir hafta geçirdik. Zaten Knighis of the Old Republic iki haftadır sıra numarası almış, ne zaman dergiye girebileceğim diye bekliyordu. 
Çok uzaklardan gelen bu oyunu, hem de Jedi'ıyla Lord'uyla tüm devlet erkanını yanında getirmişken daha fazla bekletmek ayıp olurdu. Gereğini yaptık. Star Wars temalı bu ilk roleplaying oyununu bağrımıza bastık. Yine saygıdeğer oyunlardan biri olan Myst'in son hali URU da buralarda bir yerde. Adventure oyunları içinde kendine has bir yeri olan Mysvin bu kez de tarzını aynen korumuş olmasına siz ne dersiniz bilemeyiz ama biz onu zaten bu haliyle sevmiştik. Peki ya Disciples? O da yılların oyunu. Ona da saygıda kusur etmek olmaz. 
Üstelik bu kez çıkan genişleme paketi, konusunu elflerin tarihinden alıyor. Ya Lords of EverOuest? Adı üstünde... Anlayacağınız bu hafta dergiyi PC camiasının ağır abileri ele geçirdi, konsol da haftaya kaldı. Ne yapalım... 


rVorma 


4 Mİİ a 


TM 


OLD REPUBLIC 


ihtiyaç er me ME geçirec iniz . 40 Kefeli 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ok uzun zaman önce, çok 

çok uzak bir galakside... 

Çok'da uzun olmayan bilgisayar oyunları tarihinde acaba kaç oyun (ya da oyun açıklaması) şu yukarıdaki sözlerle başlamıştır? Yine bu şekilde başlayan beş filmden kat be kat fazla sanırım. 1977 yılında Star Wars efsanesi, A New Hope ile başladığında George Lucas da dahil olmak üzere kimsenin aklına işin bu denli büyüyeceği gelmemiştir herhalde. Son yıllarda gelişen oyun piyasasının da yeni üçlemenin çekilmesi ile Star Wars furyasına katılması, biz oyun meraklılarına galaksideki ışık ve karanlığın savaşın- da defalarca taraf olma şansı tanıdı. Ama şu vakte kadar third person ve first person shooter'ları, uzay simülasyonları, stratejileri ve hatta yarış oyunları yapılan Star Wars janrının bir eksiği kalmıştı. Güzel bir Role Playing oyunu... 

BioWare işte bu noktada bu önemli eksikliği kapatmak için imdadımıza yetişti. BioWare ismini bir Role Playing oyunu ile birlikte duyanlar rahat bir nefes almıştır. Zira son yıllarda PC için yapılan en başarılı çoğu RPG'nin altında hep onların imzasını gördük. Baldur's Gate serisi ile başlayan başarılarını Icewind Dale'ler ve Neverwinter Nights ile sürdükleri göz önüne alınırsa bu işteki tecrübeleri de anlaşılabilir. 

Oyunda BioWare'in son yapımlarında kullandığı ve bilgisayara uyarlamada oldukça başarılı olduğu Wizards of the 

Zoastun D20 sisteminden yararlanılmış. Diğer oyunlarda kullanılan DnD 3rd Edition'ın Star Wars hikayesine uyarlanmış hali olan bu sistem sayesinde temelde oynanış olarak diğer BioWare oyunlarını andıran ancak görünüm olarak tamamen yeni bir oyun çıkıyor karşımıza. 

Diğer BioWare yapımlarının aksine KOTOR izometrik değil ve tamamen üç boyutlu bir evrende geçiyor. Bu özelliği ile 


ei 


Min p Lİ 


Mi 


SEMEİEEMEİEİİŞDİ j 
; TELİ 


Bir yerde çift taraflı bir ışın kılıcı varsa orada eğlence de vardı. KOTOR'un neden bu kadar iyi olduğunu açıklayan bir ton detaydan biri. 


de önceki Star Wars aksiyon-adventure oyunlarını andırıyor. 
Ancak benzerlik burada kalıyor, çünkü oyunun savaş sahneleri tamamen tur bazlı olarak işlenmiş ve hızlı refleksler ya da el göz koordinasyonunuzun ilerlemenizde herhangi bir faydasını görmeyeceksiniz. Diğer yandan oyunun gerçek zamanlı olan arayüzü sayesinde araştırma yapma ve diğer karakterlerle iletişim şansınız olacak. Bu diyaloglar sayesinde oyunda senaryonun aktif bir parçası olacaksınız. Bu yönden KOTOR açık uçlu bir senaryoya sahip ve oyunda pek çok farklı yöntemle ilerleme şansına sahipsiniz. 


Oyuna üç meslekten birini seçip karakter yaratarak başlı-yoruz. 
Bunlar soldier, scout ve scoundrel. Soldier klasik RPG'lerde karşılaştığımız savaşçı sınıfına karşılık geliyor. 
Sorunları düz ve saldırgan bir mantıkla çözmenin daha kolay olduğuna inananlar için ideal olan soldier mesleği sayesinde 


“ p vE 
Mk MA 


Rg 


yili 


oyunun etkileyici çarpışma sahneleri ile daha sık içli dışlı olabilirsiniz. Scout mesleği soldier kadar güçlü ya da dayanıklı bir karaktere izin vermese de level başına daha fazla yetenek içermesi sayesinde yolunu sadece dövüşerek değil de bilgisayarlara girerek, droidleri tamir ederek ya da mayınları bozarak bulmak isteyenler için ideal. Son grup olan scoundrel, üçü içinde en dayanıksızı olmasına rağmen, saklanma ve sessiz hareket etme gibi yetenekleri sayesinde çatışmalardan canlı çıkma ayrıcalığına sahip. Ayrıca çeşitli saklanma yetenekleri ve araçları sayesinde varlığını fark etmeyen düşmanlarına ölümcül vuruşlar yaparak 


daha çok hasar verebiliyor. 
Karakterimizin mesleğini, cinsiyetini ve portresini seçtikten sonra sıra yetenek puanlarını dağıtmaya geliyor. Daha önce RPG oyunlarına alışkın olanlar için bu noktada herhangi bir zorluk vok. Sonra skilllerimizi seçiyoruz. Bunlar tamirden saklanmaya, ikna edici olmaktan tuzaklarla ilgili becerikliliğe kadar pek çok alanı kapsıyor ve her level atlayışınızda seçtiğiniz mesleğe bağlı bir miktarda artturılabiliyor. Bunu karakterinizin özel yeteneklerini belirleyen featlerin seçimi takip etmekte. 
Bu noktada soldierlara daha fazla seçenek sunuluyor. Featler karakterinizin savaş durumunda 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işini kolaylaştıran ya da ona 

“fazladan saldırı imkanı tanıyan 

“bazı özellikleri kapsiyor genel olarak. Ayrıca onlar sayesinde belli bir silahla vurma şansınızı 

“ yada hit pointinizi arttırmanız 

da mümkün, Böylece oyunun belki de en önemli kısmı olan karakter yaratma bölümünü bitiriyoruz. 


Yıldız savaşları bitmez 

Oyunumuz Episode 1'den bin 

yıllarca önceye götürüyor bizil 

“ Galaksinin her yanında gücün 

“aydınlık! tarafına hizmet eden Jedi Şövalyelerinin desteğindeki Cumhuriyet ve karanlık tarafın. 
gücünü kullanan Sith © © İmparatorluğu arasindaki savaş sürmekte... Biz de 

“uzay gemisi Sith kontrolündeki bir gezegenin üzerinde saldırıya uğrayan bir cumhuriyet askeri olatak © © kendimizi bu d savaşın Ortasında buluyoruz. Yara alan gemimiz tüm çabalarımıza YAN ii 
Sith tarafından abluka (—,*, altına alınmış olan gezegene çakılıyor. Bu da yetmezmiş gibi © “i korumakla yükümlü “7: 


olduğunuz Na 


adındaki bayan ği 


si YÜREK Pire 


A İM 


ales ile ayrı noktalarda 


“gezegene i iniş yapıyoruz. Artık 


öncelikli amacımız bu gezegenden çıkmak ve Bastilla'nın başına ne geldiğini bularak onu kurtarmak. Macera bizi buradan galaksinin değişik ve bazıları tanıdık (Woökie gezegeni Kashyyyk ve Tatooine gibi) bir çok mekanına sürüklüyor. Asıl görevimiz bir Sith lordunu ortadan kaldırmaya dönüşüyor. 
Diğer yandan da içimizdeki 


“gücün aydınlık ya da karanlık 


tarafını keşfediyor ve bir Jedi şövalyesi (ya da bir Sith) olarak Givliyoruz. 

© Oyunun ilerleyen sahaların: 


, da force'u kullanma yeteneğini 


kazanıyoruz ve force güçleri « kullanımımıza açılıyor. 
» Diğer yandan dâ üç 


biri şın kılıcı kullanımı 


üzerinde uzmanlaşırken diğeri 'daha çok force 


yor. Üçüncüsü ise bu 

« ikisinin bir dengelenmesi niteliğinde. 

ii işinen © 


MÜ gğİehibeli kısmı, Bir çeşit 


büyü gibiler ve bunları kullanarak filmlerde z © “gördüğümüz tüm numa- 
. raları yapabiliyoruz. 
© sayesinde düşman- 


İİİ 


force class'ından birini | 
© © seçebiliyoruz: Bunlardan 


kullanımını benimsiz 


sıra force'un zayıf iradeler üzerindeki gücünü 


onlara tattırabiliyoruz ("Bunlar 


aradığınız droidler değil”). Bazı 


güçler aydınlık bazıları da karanlık tarafı temsil eden duygularla - güç buluyor. Bu yüzden kullandığımız güçler hangi tarafın... 
etkisinde olduğumuzu belirliyor. vi 


ve bağli olduğumuz tarafın güçlerini daha ucuza edinip kullanabiliyoruz. 


Oyunda yanımızda dolaştıra"” 


bileceğimiz ve portrelerine tıkla- 


karakterlerden üç tanesini aynı 


anda yanımızda bulundurabiliyoruz. Her birinin zaman içinde dil detay kazanan ayrı bir hikayesi 


var. Onlar'da bizim gibi zamanla level atlayıp gelişen ve hikayeye derinlik katan özel karakterler. j Ancak zaman zaman, özellikle de labirentimsi ve dar haritalar- da ilerleyişi bir sorun haline getirdikleri de bir gerçek. 
Öyünun ana hikayesi bir miktar zayıf ve Star Wars teması içinde sıradan kalsa da (Antago- 


mist bile bir Darıh Vader kopya- 


si) oynanabilirliği ve oyun süresini arttıran şey yan senaryoların çeşitliliği ve çözüm yollarının neredeyse sinirsiz oluşu. 


“diyaloglar da önemli. Bü 


Bu yan senaryolar bizi mafya hesaplaşmalarından paralı dövüş ringlerine, bir Hutt'ın sarayın- dan bahis oynayabileceğiniz kumar masalarına kadar pek çok değişik mekana sürükleyecek. 


KOTOR'da savaşlar kadar 


diyaloglardaki ie sayesinde karakterinizin KİNE lık yada aydınlık tarafla olan ilişkisi, bir çarpışmaya girip 


4 / girmeyeceği ya da diğer karak. 
yarak kullânabileceğimiz dokuz. 
farklı karakter mevcut: Bu 


lenecek. Diyaloglardaki slk 


yil leriniz zekânızla, başarınız i ise “iknâ yeteneğinizle « orantılı olarak “artacak. Yine diyaloglar ji sayesinde force'un hangi tarafına 


yakın. olduğumuz belirleniyor. 
Eğer yaptığımız seçimler sayesinde galaksideki adalet ve düzenin koruyucusu rolüne bürünürsek aydınlık, yaşayan her şeyin düşmanı olursak da 


“karanlık tarafına çekiliyoruz 


gücün. 


işim Klkından a 
Oyunda pek çok silah ve ekipman kullanımımıza açık durumda. Ağır ve hafif silahlar yardımıyla düşmanlarımızı uzaktan büharlaştırabiliyoruz. 


Ayrıca her ne kadar oyunun başlarında sıradan kılıçlarla 


- idare etmemiz gerekse de yakın 


dövüş silahları konusunda uzmanlaşmanızı tavsiye ederim, zira bu sayede ışın kılıcı kullan» mayı başarabilirsiniz. Böylece iki. 
elimizde de birer tane ışın kılıcı kullanmayı deneyebilir ya da efsanevi çift taraflı ışın kıcı ile rakiplerimize yakın mesafede korku saçabiliriz. 


- Oyunun animasyonları göz iii 


doldurucu ve dinamik. Özellikle savaşlar sırasında bunun sira 


ii mine kapılmanız mümkün. 
Çünkü sırasını bekleyen karakterler oldukları yerde durmak 


yerine blaster'ları ile ateş ediyor, 


gelen saldırılardan Kendilerini korumaya çalışıyor, Episode 1'in sonundaki düelloyu aratmayacak hareketlerle kılıçlarını savurup rakibi blokluyorlar. Ancak tüm bunların arkasında oyun her karakterin sırası geldiğinde elindeki silahla saldırısını gerçekleştirmesine dayalı basit bir D20 sistemi uyarlaması, Siz karışmasanız bile karakteriniz en yakın düşmana saldırarak onu alt edene kadar dövüşmeyi sürdürüyor. Bu noktada yapacağınız tek şey saldırı şekli konusunda emirler vermek, onu iyileştiren medi-pack'lerden yararlanmak ya da force kullan- 


ile öö 


başarılı yönü ise ses “efektleri ve müzikleri. 


“Seslendirme ise ayri ln mi bir oyun olmadığı izleni-. 
“log, ne kadar önemsiz. 


ks © İd 


masını sağlamak... m 


Oyunun belki de en 


Müzikler bildiğimiz 


— ve sevdiğimiz John a Yİ Williams'ın elinden 
İli çıkanı Sene Wars 


temalarının yanı sıra bazı orijinal ve yeni melodiler de içeriyor. 


bir hoşluk. Her diya- b ih 
HJ 


gözükürse gözüksün, sesli olarak karşımıza çıkıyor. 


“Oyunu alt yazıları tamâmen 
“ kapayıp sadece seslendirmeden “takip etseniz bile herhangi bir 


Şey kaçırmış olmuyorsunuz. Her yaratığın dili oyuna farklı seslendirmelerle adapte edilmiş yani bir Wookie ya da bir “Kwi'lek ile konuştuğunuzda farkı anlayabiliyorsunuz. 


Grafikler seslendirmenin bir 


adım gerisinde. Buna rağmen klâsik BioMWare kalitesinin üzerindeler. Yaratıklarınıve nes- 


nelerin detayları örneğin uzaylıların yağlı derileri va da parlak zırhların ayrınuları; karakter figürlerinin detayları ve yüz ifadelerinin çeşitliliği; arka plan grafikleri adi özellikler güçlü 


ğini yi 


k, yy yü 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kaliteyi oldukça yükseltiyor. 
Işıklandırmada herhangi bir sorun yok ve özellikle de ışın kılicı kapışmalarında görülmeye değer sahneler çıkıyor ortaya. 


sorunu bug'larından Rİ 


yor.Muhtemelen acele ile piyasaya sürülmesinden kaynaklanan bu programcılık hatalari oyunun Şu anda piyasada bulunan her makinede denenmemiş olduğunu gösteriyor. Bü yüzden bazı sistemlerde sorunsuz bir şekilde çalışan oyun bir diğer sistemde buglar yüzünden sorunlar yaşarken bir başkasında 


f 


EETERSARA 25 ER, YAA VR taa 


— ime ee 
YERE. “ği” ir ge 


Birazdan, yn paçasını. aşağı alacaklar gibi birizlenime “kapılmış olabilirsiniz. Yine de emin olmayın. 
© “bir sisteme sahipseniz görsel | 


iç çalışmayabiliyor. Sonuçta bu 


Wi durum patch'ler ile düzeltile- 
“ “meyecek bir soruna neden 


olmuyor ve bu sayede önemsiz ancak can sıkıcı bir ayrıntı olmaktan öteye gitmiyor. 

© Sönüçta Knighıs of the Old Republic, her Star Wars hayranının ve RPG severin oynaması ve arşivinde bulundurması gereken bir oyun. Özellikle de şu anki standartların üzerinde bir sisteminiz varsa, 40 saate yakın oyun süresini görsel ve işitsel bir şölene dönüştürdüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. 

Çeşitli programcılık sorunlarına rağmen Knights şu anda senenin en iyi oyunları arasına adını yazdırmış durumda. 
Mutlaka oynayın ve çok uzun zaman önce çok çok uzak bir galaksideki bu maceraya siz de katılın. 

Burçin Adısönmez 


PUAN 


rve de seslendirme iların çok üzerinde. Senaryo 


Hem Star Wars 


hayranlarını hem de RPGseverleri 

oyuracak harika bir oyun 
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TÜR: Adventure ÜRETİCİ: Cyan Worlds  DAĞITIMCI: UbiSofi uru.ubicom SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: 800 Mkiz işlemci, 128 MB RAM, 32 MB ekran kartı, 26 hord dska olani D'Ni'ler geri döndü, onlar burada, biz de bol bol kitap okuyoruz 


yst tüm zamanların en çok satan oyunuydu, taa ki The Sims çıkıncaya ve bu efsanevi oyunu tahtından indirinceye kadar. Bu epik maceranın devamı olan oyun, Riven ve Myst 3'ü de kapsamakta. Son sürümü olan Uru: Ages Beyond Myst bizlere 
biraz daha değişik bir serüven, 3 
boyut ve görülmemiş bir perspektif sunuyor. Uru tamamlanmış, karışık ve ilgi çekici bir tek kişilik adventure. Devam eden hikayesiyle D'Ni hayranlarını sevindireceğe benziyor. 


Genç olsun, güzel olsun... 
Oyun karakter kreasyonuyla başlıyor. Basit bir şekilde yüz, saç-sakal, giysi ve ayakkabi seçimi yapıyorsunuz (acaba bu Sims'e kaptırılan tahtı ona benzeyerek geri alma çabası mı?), ama biraz sınırlı seçim şansi olduğunu görünce hevesiniz kursağınızda kalabilir. Sadece yüz 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bölümünde ği ayrıntı SÖZ konusu, mesela burnunuzun şekini, uzunluğunu ya da göz renginizi hatta gıdınızı bile iste- 


diğiniz şekle sokmanız mümkün. 


Öte yandan tişörtünüzün üstüne kondurabileceğiniz az sayıda şekil ve logo da var. Allahın sıcağında karakterimize (avatar) bot giydirebilir ya da "sıkmayalım bizim çocuğu" derseniz rahat rahat dolaşabileceği sandaletler verebilirsiniz. Fakat örneğin cildimizin rengi ne yaparsak yapalım iki hafta önce mezardan çıkmış bir ölününkine benziyor, tonlarca renk seçme şansımız olmasına rağmen. En iyisi koyu bir cilt rengi seçmek. 
Saç stilleri ve giysi seçenekleri bakımından oldukça fakir, ama Uru bize istediğimiz anda karakterimize el atıp üstünde tekrar tekrar değişiklik yapma şansını veriyor. Yani sonsuza dek aynı tüple dolaşmamızı istemiyor olsa gerek. 


w Atrus'dan 
Yeesha'ya 

Ages Beyond 
Myst'te önceki oyunlardan daha karanlık tarihe sahip bir hikaye bekliyor bizleri. Daha önceki oyunların ana protagonisti Atrus bu sefer yerini Yeesha isimli kızına bırakıyor ve bu oyundaki rehberimiz Yeesha. 
D'Nilerin nerdeyse tüm geçmişi açığa 


yim oyunda. Kralların bir 


sürü hikayesini ve kaç tane çağın gelip geçtiğini öğrenebiliyoruz. 
Diğer yandan sosyal yapı, evlilik ve çocuk yetiştirme de keşfedilmiş bir durumda. 

Myst serisi her zaman araştırma ve keşfetmeyle ilgilidir ve Uru da bir istisna değil. Oyunda bizi bekleyen tam 8 çağ var; Teledahın'ın ürkütücü ama güzel mantar dünyasından Eder 


Baksanıza ne biçim bakıyor, ölü gibi. 


Gira'nın inanılmaz bahçe dünyasına kadar. Çağlardan biri ise Relto. Bu bir kişisel çağ ki er iyi şekilde "merkezde" diye tasvir edebiliriz. 

Burada bir barakamız var. 
Barakanın içinde özel bölmeyle karakterimizi isteğimiz şekilde yönlendirebiliyoruz. İki tane kitaplık rafına sahibiz; rafların birinde bilgi kitabı, diğerinde ise birbirlerine bağlı olan kitaplar mevcut. Bu kitaplar çağlardan çağlara ışınlanmamızı (teleport) sağlıyor. Ve tabii ki dışarda inanılmaz bir manzara var, kesinlikle durup biraz seyredilmeyi hakediyor. Bir çağa gittiysek, o çağ hakkındaki kitap rafınıza otomatikman konmuş oluyor. 
Relto hakkında ilgi çeken bir şey daha var. Değişik çağlarda her tarafa yayılmış olan Relto sayfalarını toplayarak barakamızın dış görünüşünü değiştirebiliyoruz. 

Uru'daki bulmacalar -bende bir terslik yoksa- açıkça zor ve karışık. Tabii ki kolaydan başlı- 


ame İNME a 


yoruz ama oyun ilerledikçe ipin ucu kaçıyor ve çaresizce etrafımıza bakınabiliyoruz. Ama böyle olacağını tahmin ediyordum, her Myst oyununda olduğu gibi. 

Her çağda iki temel amaç bulunmakta. Bunlardan ilki 
gücü aktive etmek, diğeri ise 7 
tane gezi kumaşını (Journey cloth) bulmaktan ibaret. Bir yandan bu temel görevimizi yaparken bir yandan da o çağa ait tüm bulmacaları çözmemiz ve haritayı karış karış keşfetmemiz gerekiyor. Çağları araştırırken D'Nillerin tarihini de keşfediyoruz, tabii eğer üçüncü amacı gerçekleştirebildiysek. Bazı bulmacalar akıl karıştırıyor fazlaca, kendinizi Pi filminin içine düşmüş gibi hissedebilir, kronik baş ağrılarına tutulabilirsiniz. Direnme gücümüzün son haddinde olması lazım, yani bazen kendinizi çatlamaya hazır bir sabırtaşı gibi hissedebilirsiniz. İpuçları çağlara yayılmış olarak bizleri bekliyor ki bulmacaların hepsini çözelim. 

Myst sersisine göre değerlendirdiğimizde Uru'da yenilik olarak üçüncü kişi kontrolleri devreye giriyor ve kamera da üçüncü karakter açısını alıyor. 
Üçüncü karakter kontrolleri oldukça karışık, o yüzden birinci karakter modunda oynamanızı öneririm, rahat bir oyun çıkarmak için en iyi seçenek bu. Ama bazı yerlerde de önemli atlayışlar yapmak gerekiyor fakat birinci karakter modunda uygulanması çok zor olabiliyor. Arkadan takip eden kamera açısı seçeneği yok. 
Kamera bazen karakterimizin arkasında, bazen önünde, yani kafasına göre takılıyor ve aşağıya, yukarıya ani hareketler de yapabiliyor (bir defasında kamera açısı yüzünden kırık tahtalardan oluşan köprüden aşağı düştüm ve o yolu tekrar geri dönmek zorunda kaldım, sırf kamera kendisini kaybettiği için). Bu bazen midenizi bile bulandıracak şiddette olabiliyor. 


Eğer kamera açısı yüzünden üst üste düşersem sinirlenip kişisel çağıma dönüyorum (fazla sinirlenmek iyi değil). Çağ atlarken de yükleme azıcık uzun sürebiliyor. 

Uru'daki arayüz gayet sade ve öğrenmesi kolay. Ekranın sağ alt köşesine fareyi yönlendirdiginiz takdirde karşınıza üç seçenek çıkıyor: Opsiyonlara bakma, kişisel çağınıza geri ışınlanma ve oyunu kapatma. 
Kontroller hem fareyle hem de klavye ile yapılabiliyor. Klavye düzeneği tabii ki isteğe göre ayarlanabiliyor. Karakterimiz yürürken biraz yavaş hareket ediyor ama koşma hızımız yeterli seviyede. 

Myst için oynadığım en muhteşem grafiklere sahip adventure oyunu diyebilirim. 
Görüntüler gerçekten akıllara durgunluk veren bir hale getirilmiş. Karakterimizin hareketleri örneğin... Koşmasını ya da kırık olan ve tırmanılması gereken tahta köprüye ellerini nasıl koyduğunu ve ona göre ayaklarının nasıl hareket ettiğini görünce bana yürekten hak verebilirsiniz (ikinci bir mucizeye kadar resmen etkileyici). Ayrıca oyuna neredeyse hatasız bir perspektif düzeneği kazandıran arkadaşları tebrik etmek gerektiğine inanıyorum. Müzikleri, ses efektleri, 


Oturacak daha güzel bir yer olamazdı. 
karakter seslendirmeleri ve arka plan müzikleri de Uru'nun atmosferine grafiklerle beraber büyük çapta katkıda bulunmuş. 


Gelin çağ atlayalım 
Myst serilerinde tamamen yeni olan multiplayer da Uru'nun arıları arasında. Buna Uru Live adı verilmiş. Ancak "Live" olması için 2004'ün ilk aylarını beklemek zorundayız. Uru Live'da oyuncular için yeni çağlar eklenecek ve böylece grubunuzla beraber araştırmanın ve bulmacaları çözmenin zevkine varacaksınız. Ayrıca eski çağlara grupça geri dönebilme şansına sahipsiniz. 

Uru: Ages Beyond Myst bu yıl oynadığım en iddialı adventüre oyunu diyebilirim. Göz alıcı 


grafikleri ve müzikleri, kendisine yakışan bulmacaları ve multiplayer seçeneği ile isteneni fazlasıyla vermiş gibi görünüyor. 
Oyunu alacak olanların pişman olmayacaklarını rahatlıkla ve güvenle söyleyebilirim. 

Volkan Akaalp 


V İnanılmaz grafikler, derin bir hikaye, 


zorlu bulmacalar ve multiplayer seçeneği 


Kameranın kafasına göre hareket 


etmesi, karakter kreasyonundaki 


eksikler 


Çağ atlayayım, araştırayım ve keşfedeyim diyorsanız 
Myst size beklediğinizden fazlasını Verecek. 


T 
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Lords 0f EverOuesi 


TÜR: Renl-Time Siroteji ÜRETİCİ: Rapid Eye Entertainment DAĞITIMCI: Sony Online Entertainment wn lordsofevergvestxom SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: | GHz işlemci, 256 MB RAM, 64 MB ekran kar, 650 MB hard disk olanı EverGuest'e viii bakıp i iç geçirenler... Noluyo, kendinize gelin! 


Lords of EverOvest'in sırrı bu grafik sisteminde gizli. Sırrı çözenler çözmeyenlere haber versin. 


atırlar mısınız İlk RTS oynadığınız zamanı? 
Ben bilmemkaç disket ve acı dolu yükleme bekleyişleri ile Amiga'da Dune oynadığım günleri hatırlıyorum. O günden bu güne birçok şey değişti... Command and Conguer serisi, Warcraft, Starcraft... Zaman ilerledikçe her oyun tarzı gibi RTS de çok uzun bir yol aldı. Özellikle son dönemde ortaya çıkan isimler arasında C&C Generals, Warcraft HI ve Age of Myihology başı çekiyor. Hatta 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ülkemizde turnuvaları bile olmaya başladı. Lords Of EverOuest de bu saydığım gelişen real-time strateji dünyasının şu dakika itibari ile son halkası ve daha çıkmadan tüm rakiplerini kıskandıracak kadar da ayrıcalıklı bir oyun oldu. Çünkü LoE'nin, abisi EverOuest'in izinden gidip büyük başarı kazanma ihtimali vardı. 

Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Oyunun EverOuest ile bağlantısı nedir? Hatta ondan da önce "EverOuest 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nedir?" diyenlere 
2 ufak bir hatırlatma geçeyim. 
i EverOuest şuan 
N dünyada en çok 
4 oynanan devasa 
#8 online oyun. 
Hemen hemen 
400.000'e varan 
4 kayıtlı kullanıcı 
sayısına sahip. 
Lords of 
EverOuest de hikayesini işte bu oyundan, 
<< yani EverOuest dünyasından alıyor. Oyundaki detaylar, kullanılan birimlere varıncaya kadar EverOuest'le aynı. O yüzden EverOuest evrenini tanıyan arkadaşlar oyuna adapte olurken fazla zorlanmayacak. Tabii bu EverOuest bilmeyen LoE'i oynayamaz anlamına gelmiyor. 
Çünkü yapımcılar 10 aşamadan oluşan bir hazırlık bölümü ile oyunu en ince ayrıntılarına kadar oyuncuya açıklıyorlar. 
LoE, az evvel belirttiğim gibi EverOuest altyapısı üzerine kurulmuş, Norrath denen dünya üzerinde, standart olduğu üzere, iyi ile kötünün mücadelesini konu alıyor. Konu aslında klasik gibi gelse de sadece bir cümlede açıklanabilecek kadar düz bir hikaye söz konusu değil. RTS tarzı oyunlardan alıştığımız savaşmak için "krala ters ters baktı, gidin saldırın, yok edin" mantığı yerine, LoE'in sağlam temellere oturtulmuş, hatta kitapları bile yazılmış olan EverOuest dünyasına bağlanması çok hoş ve sağlam bir hikayeyi de beraberinde getiriyor. Konuyu anlatmaya kalksam inanın kelimeler yetmez, ama 


LoE'yi oynadıkça hikayeyi keşfedecek ve daha çok merak edeceksiniz (felaket tellalı). 


Bırak hikayeyi, oyuna gel 
LoE karşımıza seçilebilen 3 
tane grup ile çıkıyor. 
Bunlardan ilki Elddar Alliance. 
Doğa güçlerini kontrol altında tutmaya çalışan bu grup, kötülük karşısında bir araya gelmiş 3 ırktan ibaret. Zarif ve asil elfler, ormanların gizli kuytu köşelerinden gelen hobbitler ve Guk denen bataklıktan gelen frogloklar (kurbağa adam). Bir diğer gruplaşma ise Dawn Brotherhood adı altında birleşen cüceler, insanlar ve barbarlar arasında. Sonuncusu ise kötü ırkı temsil eden Shadowrealms adlı gruplaşma. 
Bunlar da elflerin kötü kuzenleri olan ve yer altında yaşayan dark elfler, bunlarla beraber ogre ve iksarlardan oluşuyor. 
Aynı zamanda bu gruba zaman zaman goblinler, troller ve gnome'lar da destek veriyor. 
Biz LoE'ye önce safımızı sonra da bu grubun lordlarından birini seçerek başlıyoruz. 
Toplamda 15 farklı lord ve her lordun farklı özel güçleri var. 
Oyun, Shadowrealms'ın gizli operasyonlar ile diğer ırkların özel güçler ihtiva eden bilimum yüzük, kristal gibi özel nesneleri çalması ile başlıyor. 
Oyunu her ayrı ırk için birer defa oynadığınız düşünüldüğünde 72 saatten daha fazla bir oynama süresi var. Aynı zamanda oyun gayet dengeli bir zorluk sistemi ile ayarlanmış. Eğer baştan savma oynamaya başlarsanız LoE gerçekten kısa sürede canınızı sıkmaya başlayabilir. Bölümleri 


... 


geçmek istiyorsanız, kaçınılmaz olarak tüm dikkatinizi oyuna vermek zorundasınız. 

Son zamanlarda RTS'lere de sirayet eden tecrübe kazanarak level atlama sistemi LoE'de de bulunuyor. Hatta biraz daha abartılmış şekilde. 
En küçük askerinizden tutun da lordunuza kadar her bir birim level atlama şansına sahip. Ve atlayabileceğiniz level sayısı 30 ile sınırlandırılmış. Her 6 level'da bir lordumuz yeni büyü ve yetenekler kazanıyor. Aynı şekilde normal birimlerimizden herhangi 2 tanesini level 6'yı aştığı andan itibaren knight denen bir sistem ile hero mertebesine yükseltebiliyoruz. 

Tek kişilik oyunda, her bölüm atladığınızda bir önceki bölümde level atlayan askerlerinizden birkaçını yeni bölüme de geçirmenize olanak sağlanıyor. Her yeni bölüme başlamadan evvel şövalye ve lordunuz hariç belli bir puan karşılığında askerlerinizi yanınıza alabiliyorsunuz. Lord ve şövalyeleriniz ise bu puanlardan bağımsız şekilde otomatik olarak diğer bölüme geçiyorlar. Bu da bölüm boyunca uğraşarak özenle level atlattığınız askerlerinizin heba olmamasını sağlıyor. 

LoF'nin bana ilginç gelen bir diğer özelliği ise bina kurulumlarını herhangi bir işçi birimin yapmaması. Yani bina kurma bölümünde istediğiniz binayı inşa alanınızda herhangi bir yere tıklayarak direk kurmaya başlayabiliyorsunuz. 
Alışması zor bir sistem değil ama saçma. Para birimimiz olan Platinium'u ise platinyum madenlerinden direk olarak işçilerimiz taşıyor. Her bir birim özel yetenekleri için belli bir güce gerek duyuyor. 
Wizard, cleric gibi birimler manaya ihtiyaç duyarken, warrior, rogue gibi karakterler stamina'ya ihtiyaç duyuyor. 
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Hiçbir şey kusursuz değildir 

LoE'de oyun içi problemlerin en başında birimlerin kontrol problemi geliyor (problem değil bu ÇILDIRDIM!)). 
Düşman binası ya da askeri görüş alanınıza girdiği andan itibaren askerleriniz keçileri kaçırmaya başlıyor. Ne kadar "dur yapma evladım zamanını bekle" deseniz de inadına saldırmaya devam ediyorlar. 
Birim kontrol tuşları içinde 'stop' olsa da hiç bir işe yaramıyor. Bunun yanısıra bir diğer problem ise savaş esnasında her şeyin birbirine girmesi. Düşman askerlerine tıklama konusunda gerçekten çok zorlanıyorsunuz. 

Aynı şekilde oyundaki bir diğer problem de birimlerin hareketi. Birimleri grup haline toplayıp bir yerden diğer bir yere hareket ettirdiğinizde hepsi birlikte hareket etmek yerine düzensizce sağdan sol- dan buldukları yollardan dağılmaya başlıyorlar. RTS'lerin en önemli noktalarından biri olan birim kontrolü, ne yazık ki Lords of EverOuest'te vasatı bile yakalayamıyor. 

Biraz da grafiklerden bahsedelim. LoE'nin dinamik grafikleri var. Karakterlerin altındaki auralardan tutun 


Oyunun arayüzü gözünüzü korkutabilir ve kimse bunun için sizi korkaklıkla suçlayamaz. 


büyü efektlerine kadar tüm görüntüler çok güzel dizayn edilmiş. Aynı şekilde birim ve bina detayları da çok güzel ve 3x zoom kabiliyetine sahip. 
Nerdeyse savaşırken omuz omuza görebiliyoruz lordlarımızı. Aynı zamanda oyun sırasında önümüzdeki menülerin hepsinin yerini istediğimiz gibi kişiselleştirip kendimiz nasıl rahat ediyorsak öyle kullanıyoruz. 

Bir oyun EverOuest'ten esinlenerek yapılır da netten oynama imkanı olmaz mı? Lok'i orijinal aldığınız andan itibaren kayıt olarak Sony'nin kendi sunucularında oynama şansına sahip oluyorsunuz. 12 kişi aynı anda beraber oynayabiliyor. 

Son söz olarak söylemek 


gerekirse Lords Of EverOuest, RTS sevenlere pek de bir şey vaat etmeyen ama EverOuest evreniyle tanışmak isteyenler için iyi bir seçenek. Multiplayer olarak ise single player'- dan çok daha başarılı. 

Volkan Alkan 


Multiplayer 12 kişilik oyuncu desteği, 72 saatlik oynama Süresi, EO evreninde geçmesi 


? Birim kontrolleri, savaşlardeki kaos, tek kişilik oyunun vasatlığı 


ReaHime strateji oyun- 4 

ları içinde sönük kalan, — sadece EĞ sevenleri 

ilgilendirebilecek bir 

oyun. 
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Secret Weapons 
OVGI serisine 


TÜR: Uçuş Simulasyonu ÜRETİCİ: Totaiy Games  DAĞITIMCI: Activision www lucasarts.com/products/normondy SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: 850 MHz işlemci, 256 MB RAM, 32 MB ekran kar Ikinci Dünya Savaşı'na bir de tepeden bakalım 


yun firmalarının çok tutan İkinci Dünya 
Savaşı temasının suyunu çıkarmaları sonuncunda hepimiz konunun uzmanı olup çıktık. Kimi zaman tek başına bir askeri canlandırıp maceradan maceraya koşarken, kimi zaman da kendi arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza kahramanca çarpıştık. İşin en ilginç yanı ise yapılan bu oyunların hemen hepsinin çok iyi oyunlar olmasıydı. 
İşte SWON ile bu güne kadar oynadığımız İkinci Dünya Savaşı oyunlarından farklı olarak yapımcı Totally Games firması bir uçak simulasyonu oyunu sunarak uçma arzumuzu yerine getirmeyi başarıyor, Oyunda bulunan görevlerde birçok uçak kullanma şansına sahip olabiliyoruz. Oyunun en önemli artılarından biri X-“Wing vs Tie Fighter serilerini yapan ekibin elinden çıkmış olması. Böyle bir ekibin bu oyunun yapımını üstlenmesi, ortaya çıkan ürünün 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de kalite garantisi olmuş MEN diyebiliriz. rn | i N MEİN 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Düşmanlarınızı 


burada mı alırdınız, saralım mı? 

SWON, iki adet single player seçeneği sunuyor. 
Bunlardan birincisi tabii ki campaign, diğeri ise Instant Action' adı verilen ve uçağınızı ve düşmanlarınızı seçtikten sonra hemen mavi göklerdeki yerinizi aldığınız serbest mod. Ancak burada bulunan uçak ve haritaları açmanız için mümkün olduğunca campaign bölümünü bitirmeniz gerekiyor. Bu modlar ilk başlarda eğlenceli olsalar da birkaç kez oynayıp yapay zekânın neler yapabileceğini öğrendiğiniz zaman monotonlaşıyor. 

Oyunun Campaign bölümü ise oldukça özenle hazırlanmış diyebiliriz. Hikaye bir MOHAA kadar derin olmasa da birbiriyle 


SWON ilde özelikle it dalaşı sahnelerinde avuçlarınız terleyecek, 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ilişkili bölümler güzelce toparlanıp bir araya getirilmiş. 
Amerikalı bir pilotu canlandırdığımız oyunda gönüllü olarak katıldığımız Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde ilk görevden sonra Battle Hawks denilen özel bir birliğe girişimizi ve sonraki maceraları oynuyoruz. 
Oyun bizleri Normandiya kıyılarından Japonya sahillerine kadar, dünyanın bir ucundan bir ucuna götürüyor. 

Bir simülasyon olmasına rağmen aksiyon dozajı oldukça yüksek olan SWON'un en zorlayıcı yanı kontrollerinin (joystick ya da gamepad'iniz yoksa) yalnızca klavyede olması olmuş. Bu nedenle uçağınızı kontrol etmeye çalışırken elinizin ayağınız birbirine dolaşıp bir binanın camın- dan (dolayısıyla duvardan) girmeniz oyunun başlarda yaşanan birçok kaza örneğinden yalnızca birini temsil edecektir. Bu neden- 


rey 


. 
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Gökleri fethetmek güzel tabii ama bunu yaparken bomba yememeye dikkat etmek gerekiyormuş. 


le ilk iş olarak kontrolleri iyice öğrenip eğitim bölümlerini oynadıktan sonra oyuna başlamak ileride saç baş yolma ile sonuçlanabilecek kötü sonuçları önceden engelleyecektir. 


Zamana karşı bir kahraman: 'E' tuşu 
Oyunda bulunan en güzel özelliklerden birisi zamanın akışı üzerinde oynama yapabilme olmuş. Örneğin simülasyon oyunlarının en sıkıcı yanı olan bir noktadan bir noktaya uzun sürede gitme olayı bu şekilde çözülmüş. Çok uzaktaki bir hedefe ulaşmamız gerektiğinde "E" tuşuna basılı tutarak zamanın hızlı akmasını, dolayısıyla da dakikalar sürecek bir yoluculuktan yırtmanız mümkün. Tabii bunun tersi olarak da aksiyonların aşırı hızlı gelmesi durumunda, zamanı yavaşlatıp düşmanlarımızı çok daha rahat bir 


şekilde avlayabiliyoruz. Bu güzel fikirden dolayı Tottaly Games'i taktür etmek istiyorum. 
Campagin görevlerindeki her bölümün arasında bulunan hangar bölümlerinde upgrade ve silahlar alarak kendi uçaklarımızı geliştirebiliyoruz. Araba yarışlarından alıştığımız bu özelliğin bir uçak simülasyonunda bulunması gerçekten şaşırtıcı olmuş. Her bölümü bitirdiğinizde aldığınız puanları istediğiniz şekilde upgrade'lere dağıtarak ve silahlarınızı seçerek istediğiniz özelliklere sahip bir uçak elde edebiliyorsunuz. 
Böylece kendi uçuş stilinizi ve savaş tekniklerinizi bu doğrultu- da geliştirebiliyorsunuz. 
Campaign boyunca ilerlediğinizde oyun giderek zorlaşmaya başlıyor. Özellikle ilk ısınma bölümlerinin ardından 


gerçek bir mücadele ile karşılaşıyorsunuz. Size verilen komplike görevleri yerine germek için az miktardaki 


cephanenizi idareli kullanmaya çalışırken, bir yandan da hem karadan hem de havadan saldırıya uğramanız işiniz oldukça zorlaştıracak, şimdiden avuçlarınızın terlemesine hazırlıklı olun. Hatta bazı bölümleri geçmek için birkaç seferden fazla bölümü tekrar etmeniz gerekebiliyor. Bu nedenle önce görevin ne olduğunu çok iyi kavramak ve yanımızdaki bizimle birlikte savaşan pilotları iyi yönlendirmek, bölüm geçmek için oldukça faydalı olabiliyor. 


Mavi puantiyelisi 

yok mu bunun? 
Oyundaki uçak ve silah çeşitliliği de SWON'un en güzel yanlarından birisi. Bu şekilde hemen her bölümde farklı uçaklar ve silahları deneme firsatı bulabiliyoruz. Bu da oyunu tekdüzelikten çıkararak her bölümün daha ilginç bir hale gelmesini sağlıyor. Tüm bu seçeneklerin artmasıyla görev- 


İ ir! 


iğ Miydi 
, mn ii 


lerin de çeşitliliği ve orijinalliği artmış. Torpidolarla gemileri yok etmekten, havaalanı ele geçirme- ye kadar birbirinden oldukça farklılık gösteren görevleri oynarken sıkılmamız gibi bir durum da söz konusu olmuyor. 

Bu noktaya kadar her şey güzel ama bu tip bir oyuna multiplayer gibi bir özellik eklemeyerek bizleri kendi aramızda kapışmaktan mağdur eden yapımcılara kırıldık. Bu konuya özen gösterselermiş oyun son derece popüler olabilirmiş. 
Umarım çıkaracakları bir yama ile birlikte bu eksiği en kısa zamanda giderirler. Bu nedenle oyunu bitirdikten sonra kendimizi yalnızca 'instant action'a ve çok da fazla gelişmiş olduğunu söyleyemeyeceğim yapay zekâya bırakmak zorunda kalıyoruz ki bu da oyunun uzun süre oynanabilir olmasına yetmiyor. 

Oyunun grafikleri bir simülasyon olduğu için oldukça tatmin edici gözüküyor. 
Haritalardan, uçakların modellemelerine kadar her şey özenle hazırlanmış. Ancak düşük sistemlerde haritalardaki detaylar nedeniyle çeşitli takılmalar meydana gelebiliyormuş (bizim sistem iyi, nerden bilelim). 
Oyundaki efektler son çıkan oyunlara oranla biraz sönük 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kalsa da bir simülasyon oyunun- dan beklenenleri fazlasıyla karşılıyor. 

SWON'un ses efektleri ve konuşmaları da oldukça iyi tasarlanmış. Yapımcılar her uçağın ayrı ayrı motor seslerini kaydederek gerçekçiliği had safhaya çıkarmaya çalışmışlar (ki başaramadıklarını söyleyenin dili şişebilir). Çatışmaya girdiğinizde kullanılan efektler ve sesler ile kendinizi kaybedip gerçekten it dalaşı yapıyormuşçasına kendinizi kaptırma, dolayısıyla da maksimum zevk alma şansınız var. Özellikle bölümlerde bize yardım eden diğer pilotların konuşmalarıyla birlikte insan oyun oynadığını bir noktada unutabiliyor. 


Asosyal olmak için geçerli sebep 
SWON, yüksek aksiyon dozuyla sıkılmadan zaman geçirebileceğimiz bir oyun olmayı gerçekten başarıyor. Multiplayer özelliğinin olmaması ve kontrollerine alışmanın biraz zaman alması gibi eksilere sahip olsa da ben zaten sadece kendi başıma oyun oynarım diyen oyuncular için SWON güzel bir deneyim olacaktır. Eğer simülasyon oyunlarından ve İkinci Dünya Savaşı'ndan hoşlanıyorsanız SWON'u bir şekilde oyun arşivinize katmalısınız. Sadece İkinci Dünya Savaşı uçaklarını uçurabilme şansı bile gerçekten son derece eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayacaktır. 
Özberk Ölçer 


Bir çok uçağı kullanma imkânı, bölümlerin orijinalliği, gerçekçilik, suyu çıkan WW2 temasına yeni yaklaşimı 

Multiplayer yok, kontroller zor, hava- 


da geçen bir oyun için detay seviyesi yetersiz 

İkinci Dünya Savaşı ve 

uçak simülasyonu 

tutkunlarının kaçırmaması gereken bir oyun. 
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TÜR: Sireteji ÜRETİCİ: Strategy First DAĞITIMCI: Strategy First wwv.disciplesZ.com/d2/elves SİSTEM GEREKSİNİMLERİ: 600 MHz işlemci, 128 MB RAM, 16 MB ekran kart "Soykırım olduğuna şaşırmak yerine nasıl bu kadar sık soykırım 


olmadığına şaşırmak gerekir" 


u oyunu anlatmaya 

sizlere bu cümleden 

başlamak istedim. 

Yirminci yüzyıl düşünürlerinin güzide yorumları arasında bulunan bu cümle bu oyunu oynadıkça aklıma geldi. Çünkü Disciples 2'ye gelen yeni genişleme paketi yepyeni bir ırkı ve bu ırkın diğerlerinden ne kadar üstün olduğunu kanıtlamasını konu alıyor. 

Strateji oyuncuları bu aralar evden dışarı adım atmıyorlar. 
Bazı arkadaşları tam da kaybettiğimizi sanarken anneleri tarafından bilgisayara yakın bir noktada baygın bulunduklarını öğrendik. Son aldığımız bilgilere göre Civilization oynuyorlarmış. Ben daha o oyuna elimi süremedim. Ama geçtiğimiz hafta Serpil Hanım bana "Al bak bakalım sen bunun normalini de oynamıştın" dediğinde (aradan uzun zaman geçtiği için olacak) bu fikirden pek hoşlanmadım. 
Oyunu eve geldikten belli bir süre sonra yüklemeye karar verdim. Ancak başladıktan pek kısa bir süre sonra zamanında ne kadar etkilendiğimi tekrar hatırladım. 

Disciples 2'yi bundan iki sene önce oynadığımda beni kendi içine almayı çok iyi becermişti. Grafikler, mekan ve karakter çizimleri, müzikleri, senaryosu ile tam bir oyundu. 
Her ne kadar sonu oldukça 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kolay tahmin ME edilebilir olsa da ös zamanında bu oyunu bitirdiği- mi çok net hatırlıyorum. Ancak sonra ne olduysa pg aradaki iki genişleme paketi- gö ni kaçırmışım. 
Kendilerini pek hissettirmeden çıktılar ve zaten yeni senaryolar ve bir iki ek ünite dışında pek bir gelişme yoktu. Ama bu sefer gerçekten 


içimizi rahatlatacak kadar geniş 


bir paketle karşımızda. Yeni haritalar, yeni müzikler, yeni 


bir campaign ve yepyeni bir ırk. 


Rise of Elves adından da anlaşılabileceği gibi elf ırkını konu alıyor. Oyunun ilk halinde elfler; barbarlar ve lizard kin ile beraber neutral 


ırkların arasındaydı. Ancak bu 


yeni oyun, onların neutral ırk olamayacak kadar derin bir geçmişe sahip oluşlarının hikayelerini anlatıyor. Konu üzerine çok kısaca değinip oynanışa en yakın zamanda geçmek istiyorum. 


Legolas'ın okları... 
Konu kısaca şöyle: İyi yürekli elfler ormanda huzur içinde yaşamaktadır. Sonra günün birinde içlerinde kahin adıyla 


bilinen bir bayan elf, ortaya çıkıp der ki "Üstünüze afiyet dün gece kötü bir rüya gördüm. 
Tanrımız bizden bu haritayı temizlememizi istedi". Bunu gören kraliçe "Nea? Tanrımız böyle mi istedi, tiz orduyu 


toplayun ve bu haritayı temizleyun" şeklinde bütün sarayı inletir, Sonra biz bütün işi yapan elemanlar olarak orduyla bütün haritadaki mahlukatları öldürüyoruz. Sonunda bir insan sarayı çıkıyor karşımıza, 


A ah, bir bakıyoruz ki bu adamları öldürmememiz gerekiyormuş. Başımıza belayı alıyoruz. Ve anlıyoruz ki kıskanç kuzen elf bize bir komplo kurmuş. 

Hikayenin kalanı, bir yandan bizden kaçan taht düşmanlarını avlamakla diğer taraftan da yanlış anlaşılmalar- dan dolayı bize saldıran insan ırkını geri püskürtmekle geçiyor. Hikayenin sonuna doğru konu biraz daha değişiyor ama bunu oyunu uzun süre oynayanların öğreneceği bir sır olarak saklayacağım. 


... Uçsa yukarı uçsa 
Oyunun oynanışı ise çok ilginç. Bu oyunun tarzı genel olarak bakıldığında Heroes of Might and Magic'e benziyor. 
Yani bir kahramanınız var ve bu kahramanın bir ordusu ile taktiksel bir haritayı dolaşıyoruz. Harita'da bulduğunuz düşmanları öldürerek seviye atlıyorsunuz ve karşı tarafta da bulunan kahramanın ordusuyla dövüşerek bölümü kazanıyorsunuz. 

Disciples'da da durum bunun neredeyse aynısı. Tek farkı son derece sıkıcı bir şekilde haritadaki bütün yaratıkları öldürmeden son adamı öldüremiyor oluşunuz. Onu da eğer kötü oynarsanız bütün yaratıkları öldürseniz de beceremeyebiliyorsunuz. 
Oyunu özellikle zevkli olması 


Yenilikler ve eski klasikler 


için yüksek Zorluk seviyelerinde ' oynarsanız her hareketinizi iki 


kere düşünmeniz £ö gerekiyor. Çünkü gi 
Heroes'un aksine 
Disciples'da yenileyebildiğiniz adamlarınız yok. 
Başlangıçta beş adamdan üçünü alarak savaşa çıkıyorsunuz. 
Yani oyunun bir noktasında sizde 
154 tane siyah * 
ejderha, karşı (o | > “ARŞA tarafta da 104 adet Archangel olmuyor. 

Onun yerine şöyle bir sistem geliştirilmiş: Yaptığınız binalar ünitelerinizin seviye atladıklarında hangi adama dönüşeceğini gösteriyor. Herkes deneyim alıyor. Sizin kahramanınız da yanındaki adamlar da. Siz seviye atladığınızda bazı yeni özellikler alıyorsunuz. 
Örneğin üç değil dört kişi taşıma gibi ya da büyülü bazı eşyaları kullanabilmek gibi. 
Yanınızdaki adamlar ise seviye atladıklarında siz hangi binayı yaptıysanız ona dönüşüyorlar. 
Okçu diye yanınıza aldığınız adam seviye atlayınca bir bakıyorsunuz ki bir izci olmuş. 

Bu, oyunda belki de en eğlenceli ve en çok can sıkan nokta. Çünkü sadece savaşlarda hayatta kalan adamlarınız 
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Battles won 0 

deneyim kazanıyor. Yani eğe oynamayı öğrenemezseniz savaşları kazansanız bile sadece belli kişiler seviye atlıyor. Bu da daha dengesiz bir durum ortaya çıkartıyor. Yapmanız gereken şey kimsenin ölmemesini sağlamak. Ancak böyle sonuna kadar gidebilecek bir parti yaratabilirsiniz. Sizlere yaptığımız bu kıyaklar hiç bitmeyecek mi? 
Biz olmasak ne yapacaksınız bilemiyorum. Ya da tam tersi... 

Diyerek bu yazımızdaki romantik anımızı da yaşadıktan sonra sizinle genel olarak oyunu son bir kere değerlendirmek istiyorum. Disciples 
2 zamanında çıktığında Heroes 
3 vardı ve yanında bu oyun 
daha güzel kalıyordu. Ancak durum multiplayer'a gelince Disciples 2 çuvalladı. Çünkü adamlarınızla haritada düşmandan önce dövebileceğiniz 


Centatır Strider 


Centaur Savage 


——E ufak tefek şeyler aramaya başlamıştık. Ben de belki bunda değişmiştir diyerek arkadaşımı eve çağırdım ve sabah saat dörde kadar bu oyunu oynadık. Ve vardığımız sonuç, Heroes'un aksine bu oyunda elinizden kayarsa ve yanlış bir canavara girerseniz oyun sizin için bitiyor. 
Diğerlerini seyrediyorsunuz ve adamlarınıza yeniden seviye atlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zor (ki develer zıplamalarıyla ünlü hayvanlar değildir). 

Uzun lafın kısası bu oyun bir Heroes değil. Ancak Disciples'ı sevenleriniz için kaçırılmaması gerekenlerden. 
Elf ırkı çok iyi dengelenmiş ve her işi yapabilecek kapasitede. 
Eğer aynı dünyada yeni bir ırkı denemek istiyorsanız kaçırmayın. 

Serkan Ayan 


Oyunun müzikleri ve grafikleri gerçekten esas artılarını oluşturuyor. Not orijinal oyunun hatırına verilmiştir. 


Oynanıştaki sorunları zaten size anlattım. Üstelik senaryosu da oldukça basit 


Disciples'a saygıdan oynuyorum deyip de kendinizi kandırmayın, bir şekilde oynanıyor 
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Kumdan kale yapabilir misiniz? 


Tale in the Desert farklı konusu ve yapısı ile Türkiye'de belki de çok az bir kitlenin bildiği bir oyun. Ama içeriği açısından çok daha fazlasını hak ediyor. 
Kendini online gaming'e adamış birçok internet sitesi tarafından hakkında övgüyle konuşulan ve GameSpy tarafından yılın RPG oyunu olarak ödüllendirilen bir oyundan bahsediyoruz. Peki şimdiye dek muhtemelen adını bile duymadığınız bir oyunu böylesine özel yapan nedir? Bence en önemli yanı, online oyunlar için vazgeçilmez gibi görünen silah, kılıç, karate, kung-fu gibi aksiyon öğelerinden hiçbirinin A Tale in the Desert'ta (ATITD) olmaması... 

Peki ne yapacağız bu oyunda diyeceksiniz. Cevap hazır; insanın yedi önemli özelliğinden yola çıkarak kendimizi var edeceğiz. Önderlik, sanat ve müzik, düşünce, dini inanç, insan vücudu, maharet, çelişki. Birbiriyle alakasız gibi görünen bu yedi disiplin, oyundaki en önemli özelliklerimiz. 


Mısır demokrasisi 

Oyunun geçtiği dönem Mısır'ın eski zamanlarını ve kuruluş yıllarını içeriyor. 
Ve biz de Mısır'da yaşayan biriyiz. Peki bu biri ne yapar? Herkes gibi başını sokacak bir ev edinir, ATITD içindeki ufak tefek görevleri tamamlayarak ne gibi bir yol 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çizmek istiyorsa onu belirler. Örneğin mimar olmak mı istiyorsunuz? Bu konudaki görevleri aşarak karakterinizi geliştiriyorsunuz. Ya da bir tüccar olup kısa yoldan köşeyi dönmek isteyebilirsiniz, bu size kalmış. 

Karakterinizin gelişimi ise oyundaki testler ile gerçekleşiyor. Örnek olarak gizli tapınaklar arama, çeşitli dallarda bina üretebilme gibi görevlerinizi yaptıkça yeni güçlere ve yeteneklere kavuşuyorsunuz. 

Şimdiye kadar yazdıklarım az çok diğerlerinde de gördüğümüz şeyler. Peki esas farklılık nedir? Kanunlar. Mısır'da insanların düzenli bir biçimde yaşaması için koyulan kuralları ülkenin halkı belirliyor (demokrasi gibi). Yani size önerilen kurallara bakıp, bir birey olarak evet ya villa; da hayır diyerek v2 ayrimi oyunuzu kullanıp, >. z doğrudan yönetimde söz sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu kuralların kapsadığı alan çok geniş. 
Arsanızın kaç dönüm © olduğundan tutun, münasebetsiz davranışlar sergileyen bireylerin cezalarına kadar sizin de söz hakkınızın 


İyi 


A Tale in ihe Desert 


olması ve diğer oyuncuların kaderini etkileyebilmek son derece yenilikçi ve güze! 
bir özellik. Bu kuralları ise Mısır'ın yönetiminde üst düzey yetki sahibi olan oyurcular, önerge şeklinde halkın oylamasına sunuyorlar. Hangi kuralların oyuna eklenip hangilerinin çıkarılacağı gerektiğine de şehir düzenini inceleyerek karar verebiliyorlar (aynı Türkiye gibi!). Tabii hangi oyunculara yetki verileceği de yine oylama ile belirleniyor, ayrıca aday oyuncularn liderlik puanları da kararı etkiliyor Yani oyuna her giren "ben vali olucam” diyemiyor. Belli yolları izleyerek (önce kasaba görevlisi, sonra başka bir alan) sürekli tecrübesini geliştirip insanların sevgisini kazanmaktan geçiyor politikacının başarısı. Aynı şekilde ünlü bir mimar olabilmek için de bol bol çalışmaniz gerekiyor. 


Türkiye'den oynasak? 
A Tale in the Desert, internetten satın alınabilen bir oyun ama maalesef henüz Türkiye'de keşfedilip satılmaya başlanmadı. Ama şayet oyun ile ilgileniyorsanız bana mail ile ulaşabilirsiniz, size hakkın& daha ayrıntılı bilgi veririm. Grafik olar günümüzün biraz gerisinde olsa bile oy konsepti açısından A Tale in the Desert © bir notu hak ediyor. Vurdu kırdıdan uzz#- laşıp evde huzur içinde oyun oynamak istiyorsanız Www.atitd.com adresine bir uğramanızı öneririm. 

Volkan Alk2 


Hile Kodları 


Hile sayfasını daha görünür bir yere almak da bir çeşit hile değil 


midir? Ama ipin ucu kaçmış zaten. 


Hileyse hile... Oldu bir kere! 


(nights Of İNE öld Republic 


Oyunun dizini altında swkotor.ini'ye girin ve (Game Opüons| 


g i upgrade001 giveitem g i upgrade00l nvulnerability (sayı) 
heal 

revealmap setconstitution (sayı) setdexterity (sayı) setcharisma (sayı) setintelligence (sayı) setstrenght (sayı) 
setwisdom (sayı) 
setawareness sayı setcomputeruse sayı 


setdemolitions sayı 


setpersuade sayı setrepair sayı setsecurity sayı setstealth sayı settreatinjury sayı 


upgrade nesneleri verir 

upgrade nesneleri verir ölümsüzlük 

iyileştirme 

tüm haritayı gösterir (M'ye basın) "constitution" değerini ayarlar "dexterity" değerini ayarlar “charisma" değerini ayarlar "intelligence" değerini ayarlar "strenght' değerini ayarlar "wisdom" değerini ayarlar "awareness" skill'inin level'ını ayarlar "computer use" skill'inin level'ını ayarlar 

“demolitions" skill'inin level'ını ayarlar 

"persuade" skill'inin level'ını ayarlar "repair" skill'inin level'ını ayarlar "security" skill'inin level'ını ayarlar "stealth" skill'inin level'ını ayarlar "treat injury" skill'inin level'ını ayarlar 


The Simpsons: Hit & Run 


Kodları aktif hale getirmek için "Opüons" ekranında (Flje ve her 


bir tuşa aynı anda basın. 


seçeneği altında Enable Cheatsl İl ekleyin. Oyun sırasında konsolu 

açmak için (') tuşunu kullanın ve konsolda aşağıdaki kodlardan istediğinizi yazın. Sayı isteyen kodlarda (sayı) yerine 10'dan 999'a kadar istediğinizi girebilirsiniz. Ayrıca nesne veren bazı kodların çalışması 


için başına "giveitem" eklemeniz gerekecek; "giveitem g w İghtsbr0l" gibi... 


adddarkside (sayı) 
addlevel (sayı) 
addlightside (sayı) 
addexp (sayı) 
infiniteuses 


dancedancemalak turbo 


g i implant 

giveitem g i implant101 givecredits (sayı) 
giverepair 

ga class9009 


giveitem g a class9009 g w İghtsbr06 g a mstrrobe06 


g w İghtsbr0l 


g w sbrcrstl01 gi belt010 


karanlık taraf puanı ekler 

level ekler 

iyi taraf puanı ekler 

tecrübe puanı ekler 

kullanımı sınırlı olan tüm nesnelerde bu sınır kalkar Darth Malak, danseden bir Twi'lek kadınına dönüşür 

karakterler normalde 3 kat hızlı hareket eder 

Cardio Package verir 

Cardio Package verir 

para verir 

100 tamir parçası verir 

Cassus Fett'in zırhını verir (diğer zırhlar için başka sayıları deneyebilirsiniz) 

Cassus Fett'in zırhını verir Darth Malak'ın ışın kılıcını verir Darth Revan'ın cüppesini verir (01LİMaster Jedi cüppesi) 

ışın kılıcı verir 

(01Lİmavi, O2İ İkırmizı vesaire) kılıç kristali verir 

"stealth field generator" verir (farklı türde kemerler için başka sayıları da deneyin) 


KK trafik kazası 

KKK; arabayı zıplatma 

Epa ivme artışı 

KKKK en yüksek hıza çıkmayı engeller 

LL;K tuğla araba 

Lol; ağaçlar değişir 

o KK; hız göstergesi 

K;K; tüm karakterlerin ödül giysileri açılır (sadece tüm görevler bittikten sonra kullanılabilir) 

000 toplayabildiğiniz tüm arabalar açılır 
(sadece tüm görevler bittikten sonra kullanılabilir) 

oLoL tüm ödül araçlar açılır (oyunu yüzde 
100 bitirdikten sonra kullanılabilir) 

LLLo bonus kameralar açılır 


Jedi Knight: Jedi Academy 


Star Wars'dan girmişken Jedi Academy'nin de hilelerini verelim, içimiz rahat etsin. Text ekranını açmak için aynı anda (SHIFT)| ve (&) tuşlarına basın. Hile modunu aktive etmek için "devmapalI" ya da "helpusobi 1" yazın. Sonracığıma; 


timescale (sayı) oyunun hızını değiştirir (standart 


değer 1) 
sabercolor (colorl) (color2) ışın kılıcının rengini değiştirir drive atst AT-ST aracını kullanın god ölümsüzlük fly xwing X-Wing kullanın give all tüm silahlar, cephaneler give ammo cephaneniz artar give armor zırhınız güçlenir give health sağlık artar npc kill all tüm NPCler ölür 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Broken Sword 3: 
The Sleeping Drayon 


Bir maceranın daha sonuna geldik. Gerçi hikayenin sonunda atının sırtına atlayıp yalnız kovboy karizması yapan bir George yok ama... 


eçen hafta en son ne yapmıştık? 

Galiba Nico'yu kendisi iri, 

IO'su sıska Flap'in elinden kurtarıp Prag'a doğru yola çıkmıştık. İşte aradan geçen bir haftada maceraperest ikilimiz o uzun yolu teptiler ve Prag'a vardılar. Şimdi gereksiz ara demoları atlayıp kaldığımız yerden devam edelim. 


Kale kapısındaki diyafonu kullandığınız- da sizi içeri almayacaklar. Nico ile konuşun ve görevliyi etkisiz hale getirmesini isteyin. Duvarın sol tarafındaki gölgeli alana saklanın. Nico görevli ile konuşurken açık kapıya doğru sessizce ilerleyin. Gölgeli alandan çıkmadan kapıdan geçin. İçeri girdikten sonra soldaki duvara tırmanın. Buradaki nöbetçilerden sağdaki olduğu yerde kalıyor fakat soldaki etrafı dolaşıyor. Soldaki bahçeye atlayın ve gölgeden ilerleyerek soldaki duvara ulaşın. 
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Bu duvara tırmanın ve diğer bahçeye geçin. Buradaki nöbetçi uzaklaştığında sessizce soldaki avluya doğru ilerleyin. 
Spot ışıklarına dikkat ederek gölgeli 


PN alma pa 


Bu uğursuz şatoya sessizce sızmamız gerekiyor Bahçedeki cici köpeği sevmeye kalkmayın sakın, ısırır. 


alanın aşağısında bulunan çöp tenekelerinin yanına gelin. Çöp kutuların: kontrol edin. İlk çöp kutusundan ipi alın ve çöp yığınlarını geçerek sağdaki çöp kutusundan hamburgeri ve yanındaki kutudan alüminyum folyoyu alın. Gölgede saklanmaya devam ederek bir sonraki kutuların bulunduğu yere ulaşın. Burada bir duvarın parmaklıkları yok. Büyük kutunun yanında üç tane küçük kutu bulunmakta. En üstteki kutuyu bir sonraki kutunun yanına itin. Soldaki tek kutuyu dışarıya doğru çekin ve iki kutunun ön tarafına doğru hareket ettirin. En yukarıdaki kutuyu duvar tarafındaki tek kutunun üzerine itin ve kutuların üzerine urmanın. Duvarın üzerine çıkın ve aşağı doğru ilerleyin. Köşeye geldiğinizde çıkınuya atlayın. Sağa doğru ilerleyin ve camların bulunduğu yere atlayın. Diğer taraftan yukarı tırmanın ve küçük bahçenin olduğu yere gelin. 
Merdivenlerden aşağıya inin ve ağaçların bulunduğu yere gelin. Sağ tarafta doğru gölgeden çıkmadan sessizce ilerleyin. 


W o 
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Buradan aşağı atlamak çılgınlık gibi gelebilir uma macera dediğin de böyle bir şey işte. 


Kutuların olduğu yere geldiğinizde duvara yakın olan kutunun dışındaki kutuları duvardan uzaklaştırın. Duvara yakın olan kutuyu duvara doğru iterek üzerine çıkın ve bir diğer alana geçin. Büyük kutunun diğer tarafında bir nöbetçi göreceksiniz. 
Kutunun arkasına doğru ilerleyin, solda bir köpek göreceksiniz. Ona hamburgeri atın, peşinden koşacak. Sağdaki kapıya doğru sessizce ilerleyin, yerin tuğla olduğu bir yere geleceksiniz. Burada Nico ile konuşun. Konuşma bittikten sonra kamyonları ve helikopteri geçerek binanın arkasına doğru ilerleyin. Burada bir cip göreceksiniz. İçinden kumandayı alın. 
Nico'nun yanına dönün ve kumandayı kullanarak kapıyı açın. 
Üzerinde düğme olan kapıya gelin, düğmeyi kullandığınız- da kapının açıldığını fakat bıraktıktan sonra hemen kapandığını göreceksiniz. 
Nico'dan düğmeye basmasını isteyin. O düğmeye basarken kapıdan geçin ve burada bulunan kriko sapı ile kömür parçasını alın. Cipin yanına gelerek altında bulunan kirmızı kriko üzerinde kriko sapını kullanın. Cipin içine bakın ve el frenini çekin. 
İterek hareket etmesini sağlayın, böylece duvara çıkabileceksiniz. Sol köşedeki boruya tırmanın. 

Nico'yu kontrol etmeye 


başlayacaksınız, yerdeki metal parçasını alın ve cipin üzerinden aşağı inin. Binanın sonundaki limuzinin yanına gelin. 
Kaputuna tırmanarak camdan içeri bakın. 
Metal parçasını camın üzerindeki küçük boşluk üzerinde kullanın. Pencereden içeri girin ve varilleri kontrol edin. 
Odadan çıkın, iki nöbetçinin konuştuğunu göreceksiniz. İlerleyin ve merdivenlerden yukarı çıkın. Koridorun sağ tarafında, en uzaktaki yerden geçin. 
Balkonu geçin ve karşı taraftaki koridora doğru ilerleyin. En sondaki kapıdan içeri girin. Sandığa bakın, düğmeye basarak içinden saç boyasını alın. Kıvrılmış duvarın arkasında bir sandık daha göre- 


ceksiniz. İçinden kahverengi peruğu alın. 
Sandığı tekrar inceleyin. Nico sandığın üzerinde bir düğme görecek. Envanterdeki kalemi bu düğme üzerinde kullanın. 
Tekrar baktığınızda bıçaklar ve sarılı bir şey göreceksiniz. Törpüyü alın. Alt kata inerek koridorun diğer tarafında bulunan küçük kahverengi kapıdan mutfağa girin. 
Aşçının özündeki sebzelerden almaya çalışın. Duvardaki raftan beyazlatıcıyı almaya çalışın. Aşçı ile konuşun ve ona törpüyü verin. Lavaboya döndüğünde raftan beyazlatıcıyı alın. Petra'nın yatak odasına geri dönün. Kahverengi peruğu lavaboya koyun ve üzerinde beyazlatıcıyı kullanın. Nico peruğu giyecek. Balkona gidin, bir nöbetçi tarafından yakalanacaksınız. 

George'u kontrol etmeye başlavacaksınız. Kutuyu duvardaki yeşil bölgeye hareket ettirin. Üzerine tırmanın ve ilerleyerek kilitli kapının sağından yukarı 


mi dil 
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Buraya kadar geldim diye gevşemek yok. Evet belki bir savaş oyunu değil ama Sleeping Dragon da ölmeye gayet müsait. 
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çıkın. Çıkıntıya tırmanın ve duvarın arkasındaki çıkıntıya doğru ilerleyerek kalenin yan tarafındaki balkona atlayın. 
Sağ taraftaki çıkıntıya atlayın ve sağ taraftaki diğer yapıya doğru ilerleyin. Açık pencereye tırmanın ve depoya girin. Gaz lambasına bakın. Yağ damlatmaya başladığı zaman kapatın. Kutuların arkasında bir delik bulunmakta. Kutuları çekerek bu deliği açın. Dışarı çıkın ve yürüyüş yolundan ilerleyerek taş zeminli bahçeye ulaşın. Burada bulunan iki adet ağacın solundan devam ettiğinizde bir ızgara görüyorsunuz. Açmaya çalışın ve içine bakın. Geri dönerek yürüyüş yolunun bulunduğu yerdeki merdivene gelin. 
Merdivenlerin karşı tarafından sağa döndüğünüzde karşınıza gelecek olan borudan teneke kabı alın. Gaz lambasının olduğu yere dönün ve teneke kabı gaz lambasının üzerinde kullanarak içine yağ birikmesini sağlayın. Yağ ile dolu olan tenekeyi ızgaranın menteşelerinde kullanarak içeri girin. 

Nico'yu yönetmeye başlayacaksınız. 
Nöbetçinin solundaki kapıya bakın ve nöbetçi ile konuşun. Dışarıya çıkın ve buradaki nöbetçiler ile konuşun. Sağdaki köpek tutan nöbetçinin sağından ilerleyerek bir diğer bölgeye geçin. Taş zeminli bahçeye giderek kamyonların yanında duran yüksek rütbeli nöbetçi ile konuşun. 
Size bir kart verecek. İlk baktığımız kapının yanına gelin ve bu kartı kapıda kullanın. Kapıdaki nöbetçi bu kartın onaylanmadığını belirtecek. Nöbetçinin 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“Herkes sevdiğini öldürür” demişti Oscar Wilde. Kastettiğinin muhtemelen bu sahnede yaşananlarla hiçbir ilgisi yok. 


bulunduğu yerin tam karşısındaki mutfağın bulunduğu kısımda bulunan odaya gidin. Buradaki teknisyen ile konuşun. 
Onaylanmış kartı masanın üzerine bırakacak. Bu kartı alarak kapıya gidin. Kapı üzerinde kartı kullanarak açılmasını sağlayın. Kapıdan geçerek aşağıya inin. 
Burada boş bir hücre göreceksiniz. 
Koridoru takip edin. 

Kapıyı açmaya çalışın. Köşede bulunan eski çamaşır makinesini kapının tam karşısında bulunan tekerlekli mekanizmanın üzerine itin. Daha sonra üzerinde çamaşır makinesi bulunan mekanizmayı iterek kapıya çarpmasını sağlayın. 


Kapıdan geçerek ilerleyin ve ekranın soluna dönün. İkinci sağdan dönerek kart okuyuculu kapıya gelin. Tünelin sonuna kadar ilerleyin. Nico ile sürpriz bir şekilde karşılaşacaksınız. Onunla konuşun, ilerleyip sola dönerseniz bir nöbetçi ile karşılaşacaksınız. Kart okuyuculu kapıya dönün ve Nico ile konuşarak kapıyı açmasını sağlayın. Açılan kapıdan geçerek içeride bulacağınız nöbetçi üniformasını giyin. Nico ile karşılaştığınız tünele geri dönün. Sola dönerek kapısında nöbetçi bulunan yere gelin. Kapıdaki nöbetçi ile konuştuğunuzda sizi içeri alacak. İlerleyerek kod ile açılan kapıyı geçin ve bir sonraki kapıdan içeri girin. Tavanda bir ızgara bulunmakta. Kutuları altına hareket ettirerek kutuların üzerine çıkın ve ızgaradan gelen sesleri dinleyin. Gümüş parayı ızgara üzerinde kullanın ve açılan ızgaradan geçmeye çalışın. Izgaraya bakarak Nico'dan yardım isteyin. Bir önceki açılması için kod gereken kapıya gelin. İçeri girdiğinizde mısır haritasını inceleyin. Etrafı inceleyin ve kalkan ile masanın altına bakarak buradaki düğmeyi kullanın. 


Montfaucon Sguare 

Meydana geldiğinizde iskeleden sarkan bir halat göreceksiniz. Kamyonun içindeki adamı uyandırmaya çalışın. Kamyonun arkasına gelerek kanalizasyon kapağını açmaya çalışın. Arkanıza döndüğünüzde kapağın anahtarının bir alet çantasının içinde olduğunu göreceksiniz. Fakat orada çalışmakta olan adam anahtarı almanıza 


Küçücük bir ayna ve aynayı görür görmez esas duruşa geçen Nico. Bu oyundaki karakterlerin ciddi özgüven sorunu var. 


Oyunda ne zaman kasa görseniz itmek zorunda hissedecek 


kadar ilerlediniz artık. Ama kamyon kasalarına dokunmayın. 


izin vermiyor. Diğer tarafa gidip kompresörü kapatın. Böylece anahtarı alabileceksiniz. Aldığınız anahtar ile kapağı açın. 
Fakat kaldırmaya çalıştığınızda George daha fazla güze ihtiyacı olduğun söyleyecek. Su çeşmesini geçerek pisuarın kapısındaki görevli ile konuşun. İçeri girin ve ihtiyacınızı giderin. Dışarı çıktıktan sonra bulunduğunuz yerin diğer tarafında bulunan apartmanın etrafında dolaşın ve yukarı zıplayarak en yukarıya çıkın. Katın sonuna kadar ilerleyin ve karşıdaki köşedeki iskeleye atlayın. 
Görevli sizi aşağıya inmeniz konusunda uyaracak. Yanına gidin ve onu azarlayın. 
Tekrar görevlinin sizi gördüğü yere dönün ve iskelenin sonundan aşağıya atlayarak buradaki halatı alın. Aşağıya inin. Yolda görevli sizi tekrar görecek. Aşağı indiğinizde kanalizasyon kapağının olduğu yere gelin. Halat ile kapak anahtarını birleştirin. Halat ile bağlanmış anahtarı önce kanalizasyon kapağında sonra da kamyon üzerinde kullanın. 
Uyuyan adamı kaldırmaya çalışın. Çalışan adam ile konuşun. Ona her şeyi anlatın. 
Size yardım edecek ve uyuyan adamı uyandıracak. Açılan kapaktan içeri girin. 


Templars Headguarters 

Köprüden geçin. Sola döndüğünüzde kurukafalı kapıda anahtarı kullanın. 
İlerlediğinizde kapının önünde korumalar göreceksiniz. Geri dönüp kiliseden sola 


dönün. Kan izlerini takip edin. Dolapların 


solundaki kapıyı kontrol edin. Karşıdaki odayı kontrol edin, içinde dolap bulunan odanın kapısının arkasındaki adamdan 

eski anahtarı alın. Burada bir mikrodalga 


çi, O 


fırın göreceksiniz. Geriye dönün ve koridorda ilerleyin. Mutfakta bir adam göreceksiniz. Hemen mikrodalga firının olduğu odaya koşun. On saniye içinde fırını açmalısınız. Karşıdaki odaya saklanın. Nöbetçi mikrodalganın olduğu odaya girdiğinde hemen kapıya koşun ve kapıyı kapatarak kilitleyin. Mutfağa gidin ve diğer çıkıştan aşağı inerek kan izlerini takip edin. Şarap mahzenine geleceksiniz, kan izleri beş tane şişenin olduğu bir yerde bitecek. Şarapları sıralarına göre dizmeniz gerekiyor. Şarapların sırası ise şu şekilde; İsrail'den gelme yeşil şişeli şarap, İtalya'dan gelme solu kırmızı şişeli şarap, Almanya'dan gelme sağı kırmızı olan şarap, Beyaz şişeli şampanya ve Fransa'dan gelme mavi şişeli şarap. Böylece bir geçit açılacak buradan geçin. Tünelden ilerleyin ve ölmek üzere olan adamla konuşun. 
Üzerini arayın. İlerleyerek giyinme 


Bir dakika, bu görüntü eski bölümlerden değil mi? E hani burayı geçmiştiniz siz? Hayret bir şey yaa... 


odasındaki saate bakın, 3:42'de durduğunu göreceksiniz. Ekranın sağındaki kapıdan çıkın. Katedralin önüne geldiniz. Burada korumalara ve köpeklere dikkat edin. 
Gölgeden ilerleyerek kürsünün yanına gelin ve heykeli inceleyin. Devam ederek tam karşıdaki kapıdan girerek buradaki heykelleri inceleyin. Nöbetçi öndeki taht odasına gittiğinde ilk gittiğiniz yere gelin. 
Sütunun arkasına saklanın ve nöbetçinin gitmesini bekleyin. Daha sonra girdiği odanın arkasındaki kapıdan ofise girin. 
Etrafı inceleyin, çalışmaya saate bakın. 
Heykellerin olduğu odaya geri dönerek buradaki saati 1:03'e ayarlayın ve oyunu kaydedin. Ofise geri dönün saatin yanına gelerek saati yazıtlardaki rakamları kullanarak ayarlayın. 

Açılan geçitten geçtiğinizde Vernon'un apartmanına geri döneceksiniz. 
Bilgisayardaki uydu haritasında Psi taşını 


Sayfalardır anlattığımız hikayeyi bir şekilde torunlarınıza anlatmak için önce bu kapından geçmeniz gerekiyor. 


yukarıdaki deltaya, Omega taşını Nil nehrinin yakınındaki harabelere, Alpha taşını ise kalan yere yerleştirin. 


Mısır 

İki adet asker çadırın içinde dinleniyor. 
Nico ses çıkartacak ve nöbetçiler etrafı arayacaklar. Sağ tarafa ilerleyip duvarın arkasına saklanın. Nöbetçiler uzaklaştıkları zaman sol taraftaki tepeye koşun ve Nico ile konuşun. Sola ilerleyin ve taş yapının yanına gelin. Kriko sapını açılmış taş işinde kullanın. Karanlık bir koridora geleceksiniz. İlerleyerek üç adet test odasını geçin. Son testte bir bulmaca ile karşılaşacaksınız. Buradaki üç karakteri karşıya geçirmelisiniz. Klasik kurt, kuzu, ot bilmecesinin aynısı, Katili seçin ve karşıya geçirmek için paneli kullanın. 
Tekrar paneli kullanın din adamını seçin ve karşı tarafa geçirin. Katili seçerek eski yerine götürün. Tanığı seçerek din 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adamının yanına getirin. Paneli tekrar kullanın ve katilide karşı tarafa geçirdiğinizde açılan kapıdan içeri girin. 
Burada Flap ile kapışacaksınız aksiyon butonunu kullanmalısınız. Flap'ı hallettikten sonra Nico ve Bruno ile konuşun. 
Ortadaki podyumdan Solomon'un anahtarını alın. Diğet tarafta bulunan merdivenlerden yukarıya çıkın. Sağa doğru ilerleyin, bir kutu dinamit göreceksiniz. Dinamitlere doğru ilerleyin ve aksiyon tuşunu kullanarak hemen zıplayın. Burada iki tane kaya bulunmakta. Yerdeki pembe kayayı kanalın ön tarafına itin. Diğer kayayı onun üzerinden geçirin. Diğer kayayı ise m 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kırılmış yerin sonuna kadar itin ve yukarı urmanın. 

Glastonbury 

Yolun sonuna doğru ilerleyin. Kapalı olduğunu göreceksiniz. Sağa, kutuların olduğu yere ilerleyin. Yukarıda bir çıkış göreceksiniz. Kutuları bu kırık kısmın altına yerleştirmeniz gerekiyor. Kırığın altındaki kutuyu soldaki kutuların yanına çekin. 
Sağdaki tek başına duran kutuyu duvarın yanına, birinci kutunun sağına çekin. Bir kutuyu platform kutusunun altına çekin. 
Pencerenin altındaki kutuyu üçüncü kutunun altına çekin. Platform kutusunu hareket ettirdiğiniz kutunun altına çekin. Dördüncü kutuyu ikili kutunun solundaki boşluğa çekin. Yukarıdaki kutuyu en soldaki kutuya doğru hareket ettirin. Tek başına duran kutuyu ikili kutuların soluna hareket ettirin. 
Platformun altındaki iki kutu arasında bir boşluk açın. Soldaki kutuyu da platformun altına itin. Onuncu kutuyu kırık duvarın yanındaki sekizinci kutunun yanına çekin. 
Yukarıdaki kutuyu duvardaki kırığın altında bulunan kutuya itin. Kırıktan geçerek Petra ile karşılaşın. Bir deprem olacak ve aşağı düşeceksiniz. Excalibur'u almayı deneyin. 
Solomon'un anahtarını sembolün olduğu yerde kullanarak tekrar almayı deneyin. 
Ejderha ile karşılaşacaksınız. Ona doğru koşmaya başlayın. Ağzından çıkan alevlerden sağ sol yaparak kurtulun. Sağdaki kayaların arkasında saklanın ve nefes aldığı zaman hızla koşup kılıcı saplayın. Böylece Ejderha ölecek ve oyun bitmiş olacak. 

M. İberia Aydın 
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Enginlere sığmayan okuyucu! 


Biliyorduk, nice zamandır tek sayfaya sığmaz olmuştunuz... Peki o zaman. İki sayfa mı istediniz? Alın size iki sayfa. Daha çok yazın, üç 


sayfa olsun. Nedir yani, 


Merhaba ProGamer dergisi, 
Bu dergiyi kuzenim sayesinde okuyorum çünkü o alıyor. Derginizi cok beğeniyorum, böyle bir çalışmaya girdiğiniz için tebrik ediyorum, Sorularım şunlar: 
1) Derginizde ücretsiz bir CD'siz çalıştırma programı yayınlar mısınız? 
2)Tomb Raider 5'i Strateji Rehberi sayfanızda yayınlarsanız sevinirim. 
3)Mümkünse demo oyun değil de sadece araç programlarından oluşan bir CD yayımlar Musınız? 
Teşekkür ederim ve başarılarınızın devamımı dilerim. 

Ali 


Merhaba Ali, 

Övgülerin için teşekkürler edip hemen mektubunu yanıtlayalım (aslında biz de sorularını kuzenin sayesinde yanıtlıyoruz, çünkü o dergiyi alıyor). 

1) CD'deki "Araçlar" bölümümüz bunun gibi şirin, pratik programcıklar için var zaten. Nitekim geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz Nero programının içinde bir Image Drive aracı var ki, tam da bu iş için biçilmiş kaftan. Yanlış hatırlamıyorsam, benzer şekilde kullanabileceğin birkaç program daha vermiştik. Bu durumda; (bkz. kuzenin arşivi). 

2) Angel of Darkness tam çözümünü yayınladık, bitirdik. Epey zaman geçti üstünden ama yeni bir Tomb Raider çıkmadıkça bir daha bu konuya dönmeyi düşünmüyoruz. 
Yine kuzenin ProGamer arşivini karıştırarak bu meseleyi de çözebilirsin. 

3) Hayır. Bunun pek gerekli ve eğlenceli bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece araç verirsek demolar küsmez mi? 
Küsmez tamam ama oyunları araçlara ezdirmeyiz, hem de kendi mekanlarında. 
Olmaz yani. 

Kuzene selamlar 


ProGamer'a selamlar, Derginizin devamlı bir okuyucusu olarak sizlere yardımlarınız için şimdiden teşekkür 


sizden mi esirgeyeceğiz?! 


ederim. Ben şu ana kadar gelen sorulardan bayağı yararlandım ama yine de bazı şeyler kafama takıldı. 
1. Dijital ses ve görüntü benim ilgimi çok çekiyor. Acaba DVD formatının kalitesinde oyunlar var mı? 
2. PES 3 oyununda takılmalarla ilgili birçok soru geldi ama daha önceden WinXP ile çalışan PC'de bu oyunun daha yavaş çalıştığını söylediniz. Benim PC'm Celeron (dalga geçmek yok) 1.7, 128 MB, GeForce MX 128 MB, 30 GB. 
Acaba bu PC'de Win98 kullansam bu oyun rahat çalışır mı? FIFA'nın her sürümü çok rahat çalışıyor. Max Payne 2 de öyle. Hepsi en yüksek seviyede süperler. Ama PES3... 
İyi çalışmalar 

Alican 


Selam, 

Biz de peşin peşin rica ederiz deyip yanıtlara atlayalım madem hemen. 

1. DVD formatı kalitesinde derken DVD'deki görüntü kalitesinden bahsediyorsan oyunlar zaten bu görüntülerden daha kalitelidir diyebiliriz, çünkü oyunlardaki görüntüler poligonlardan oluşur, filmlerde ise bunların yerini pikseller alır. 
Yani örneğin oyunu 1024x768 çözünürlükte ya da daha iyisinde oynayabilirsin ama DVD'de bu daha düşük olan televizyon çözünürlüğüne düşecektir. 

2. Makinenin dalga geçilecek bir yanı yokmuş ki zaten. Yeni oyunları da güzel güzel oynattığına göre, biz ona meslek yaşamın- da başarılar dileyelim, PES 3 konusunda da için rahat olsun. Buradan bakınca çalışmaması için bir sebep yok gibi görünüyor. 


Merhabalar; 
Lafı fazla uzatmadan size soracağım iki soru var. 
1) Sizce Windows 98 mi daha iyi yoksa XP mi? 
2) Lütfen Counter-Strike 1.6'yı tekrar verir misiniz? Şimdiden çoooook teşekkürler ve derginiz de mükemmel. 

Sertaç G. 


Selam Sertaç, 

Sanırım Seraç bizi bilgisayarcısından arıyor, acilen karar verip bir Windows alması lazım, o yüzden biz de lafı uzatmayalım, dükkanın önünü kapatmayalım. Sevgili Sertaç, bu iki işletim sistemini kıyaslamaya kalksak sayfalar sürecek bir makaleye dönüşebilir yazı ama kısa yoldan söyleyeyim; Win XP 98'e göre çok daha stabil ve akıllıdır. Ama sistem kaynaklarına karşı müthiş zaafı vardır, yani en az 
256 MB RAM', 500 MHz üstünde bir 
işlemcisi olmayan bir bilgisayarda XP kullanmaya kalkarsan sistem olur olmaz sebeplerden kasılmaya başlayabilir. Bu da, kendi adıma, bir bilgisayardan nefret etmeye başlamak için bildiğim en geçerli sebep. 

CS 1.6'yı maalesef bir daha veremeyiz, kendisi CD'de epey yer kaplayan, nurtopu gibi bir oyun. Daha önce alan arkadaşlara haksızlık olur. O yüzden sen iyisi mi ProGamer'ın o CD'sini bir arkadaşından edinmeye bak. Ya da İstanbul'daysan bir ara uğra, verelim. 


Merhaba, 
Derginiz çok güzel olmuş. Hemen soruma geçiyorum. Benim bilgisayarım Intel P4 1.70 
GHz, 128 MB RAM ve 56 K Speaker Phone diye acayip bir modeme sahip. İnternete bağlanıyorum.fakat explorer'da site açamıyorum. Şu hatayı veriyor:"İnternet Explorer arama sayfasını bulamadı". Ayrıca ICO'ya bağlanamıyorum ve chat yapamıyorum. İşletim sistemim: Win 2000. Sorumu cevapladığınız ıçın teşekkürler. 

WaR-LorD 
Merhaba WaR-LorbD, 
Bu sorunun bilgisayarınla ya da işletim sisteminle alakası olduğunu sanmıyorum. 
Görünen o ki, sen basbayağı internete giremiyorsun. Modeminin düzgün çalıştığından, internete bağlanma işleminin sorunsuz gerçekleştiğinden emin misin? 
Eğer internete girdiğin halde hiçbir şey yapamıyorsan bu konuda İnternet Servis 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Sağlayıcı'nın müşteri hizmetleri bölümünü arayıp sorununu anlatmaktan başka da çare göremiyorumı. 


Merhaba, 
Ben Alı, derginizi ilk sayısından itibaren takip ediyorum, içeriği gerçekten mükemmel, benim size önerim CD içine midi tonda müzikler ve cep telefonları için oyunlar da koymanız (demo). Neyse benim size birkaç sorum da olacak, 
1. Bilgisayarımda 2 tane 64 RD RAM var. Büyütmek için ana kartın damı değişmesi lazım? Ve RD RAM üretimden kalktı diyorlar bu doğru mu? 
2. 128 GeForce 440 ekran kartı var. GTA Vice City'den verim alamıyorum. 
3. Monitör arada bir sararıyor, bu ekran kartıyla mı alakalı? 
Sorularımı cevaplarsanız çok sevinicem, ayrıca derginin ilk sayısındaki gibi posterler verirseniz güzel olur. Hepinize iyi çalışmalar. Bu arada bence bu kadar kaliteli bir dergi sayfa sayısını ve fiyatını arttırarak piyasaya geçmeli. Teşekkürler ve Marmaris'ten sevgiler... 

Ali 


Selam Ali, 

CD içeriğine bizim de eklemek istediğimiz birçok şey var aslında. Ama cep telefonu oyunları bunlardan biri değil. Cep telefonu oyunları her model için ayrı yapıldığı ve çoğu model de bilgisayardan yüklemeyi desteklemediği için pek makul görünmüyor bize. Bu oyunlar zaten çok ucuz ve SMS ya da WAP üzerinden kolayca indirilebilir olduğu için bu işi size bırakmayı tercih ediyoruz. Yine de önerin ve güzel sözlerin için teşekkür ediyoruz, cevaplara geçiyoruz. 

1. Anakartla RAM'lerin (tipini değiştirmediğin sürece) bir alakası yok. 
Değiştirebilirsin istediğin gibi ama bu noktada senin de dediğin gibi işin içine RD RAM bulma sorunu giriyor. 
Piyasadan kalkmış değiller ama bulmak konusunda zorlanabilirsin. Eğer bulamazsan ve DDR RAM almak zorunda kalırsan o zaman elbette anakartı da değiştirmek durumunda kalacaksın. 

2. Ekran kartının verimi için daha önemli olan hangi grafik işlemcisini kullandığıdır, kaç MB RAM olduğu değil. 
Kullandığın GeForce4 440 MX de 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oldukça eski ve düşük seviyede bir model. 
Oyunda sorun çıkarması doğal. Sen yine de oyunun yamalarını ve ekran kartının sürücü güncellemelerini takip et. 

3. Monitörün ekran kartına bağlanan kablosu üzerindeki pinleri bir kontrol et. 
Bunlarda yamulma varsa ekrandaki görüntüyü de söz ettiğin şekilde bozuyor olabilir. Ama pinler düzgünse monitörün kendisinde de bir sorun olabilir. Onu da buradan tahmin etmek gerçekten zor. 


Merhabalar; 
Derginizi ilk sayısından beri takip ediyorum ve çok beğeniyorum.Lafı fazla uzatmadan sorularıma geçiyorum. 
1) Benim P42.4, 512 MB RAM ve birde 
128 MB GeForce 4 MX-440 ekran kartım 
var.Geçen günlerde ekran kartımda bir sorun oluştu. Ekranda garip renkli çizgiler oluşuyor ve bazen de ekran kartı başlatılamıyor diye bir uyarı geliyor. Acaba yeni bir ekran kartı mı almam gerekiyor? 
2) Eğer yeni bir ekran kartı almam gerekiyorsa bir Radeon almak istiyorum. 
Fiyatı uygun ve performansı yüksek bir Radeon önerebilir misiniz? 
3) Star Wars KOTOR çıktı mı çıktıysa incelemesini yapacak mısınız? Adımdan da anlaşılabileceği gibi ben bir Star Wars hayranıyım. 
May the force be wih you! 

Cüneyt Aksoy 


Sevgili Cüneyt, 
Biz de siz okuyucularımızı ilk sayıdan beri takip ediyoruz, sorularınızı da beğenerek okuyoruz. Şöyle de cevap veriyoruz: 
1) Ekran kartını ille de değiştirmen gerekmeyebilir ama sorun ciddi. Bunu çözmek için ürünün distribütörünün teknik servisiyle görüşmeni öneririm. 
Bazen bu tip sorunlar BIOS güncellemesi ile düzeltilebiliyor. 
2) Yukardaki işlemden bir sonuç alamazsan evet ekran kartını değiştirmen lazım. Radeon alacaksan bizim önerimiz 9600 Pro ya da 9600 XT Pro olacak. 
Tabii fiyatın uygun olup olmadığına sen bütçene göre karar vereceksin. 
3) Bu sorunun cevabı derginin kapağın- dan itibaren kendiliğinden yanıtlanmış olduğu için bir şey demiyorum. Umarım beğenmişsindir incelememizi. 
ZiggyStardust mektup(&progamermag.com 
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- Kanun koyucunun ve sistemin tek dünyası Noraville'e inanmadığını söylüyorsun. Tek dünyanın Noraville olmadığını söylemeye nasıl cüret edebilirsin? diyen Ajan, içinde Nonh'nın serptiği kötü tohumları hissetmeye 


başlamıştı. Issız adımlarına korku ve süphe girmişti, bile. Bakışlarındaki donukluk endişeye, sesindeki derin fısıltı titrekliğe dönüşmüştü... 
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